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TURKSPORU 


HER ŞEYİMİZLE DESTEKLİYORUZ! 


Futboldan basketbola, atletizmden yüzmeye, yelkenden'golfe Turkcell olarak Türkiye'deki sporları, ilk günden beri aynı coşkuyla destekliyoruz. Çünkü her şeyimiz Türk sporu için! 
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EKONOMİ GÜNDEMİ 


2 Ekim Pazartesi 

* Maliye Bakanlığı Ağustos ayı merkezi yönetim istatistiklerini açıklayacak 

* Sermaye Piyasası Kurulu Ağustos ayı faaliyetleri devam etmekte olan aracı kuruluşlar ve faaliyetleri geçici olarak durdurulan kuruluşlar istatistiklerini açıklayacak 


3 Ekim Salı 

* TÜİK Eylülayı tüketici fiyat endeksini açıklayacak 

* TÜİK Eylülayı yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak 

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ağustos ayı bankacılık sektörü toplulaştırılmış ve grup 


bazında KOBİ kredileri verilerini açıklayacak 

* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ağustos ayı toplulaştırılmış ve grup bazında bilanço bilgilerini açıklayacak 


4 Ekim Çarşamba 
* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı reel efektif döviz kuru verilerini açıklayacak 


6 Ekim Cuma 

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2016 yılı elektrik enerjisi üretim-iletim istatistiklerini açıklayacak 

* Hazine Müsteşarlığı Eylülayı hazine nakit gerçekleşmeleri istatistiklerini açıklayacak 
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MN BAŞLARKEN 


Özünde İnsan Olan Finans Modeli: 
İnsani Finans! 


© Nihai hedef asla parayı artırmak değildir. Para ve sermaye sayesinde, insanın mutluluğunu, sürdürülebilir refahını ve ekonominin üretim kapasitesini artırmayı odak alır 


e Kamil Kılıç 


Küresel ekonomi için, mevcut finans sistemi eskiye nazaran daha fazla tehditler barındırır hale geldi. Son olarak yaşadığımız 2008 finansal krizi sonrasında alternatif model arayışlarına şahit olduk. Başta Almanya olmak üzere dünyanın dev ekonomileri krizlere karşı katılım finans sistemini incelemeye ve kendi modellerini yapma gayreti içine girdiler. 

Fakat gelinen noktada herkesin üzerinde hem fikir olduğu konu, sistemin tüm “yama”lara rağmen sağlıklı işleyişi sürdürmekten çok uzak olduğuydu. 

Çünkü mevcut finansal sistem, siz ne kadar yeni versiyonlar, yeni sürümler ve yeni ambalajlar oluşturursanız oluşturun günü kurtarmaktan öteye maalesef geçemiyor. 


Paradan Para Kazanma Devri Bitti 

Kaba tabirle “paradan para kazanmak? olarak özetlenebilecek klasik finans modellemeleri, mikro bazda üreticinin, makro bazda ise ekonomilerin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. 


Tam da bu noktada, insani finans anlayışı karşımıza çıkıyor. 
Para ve faiz odaklı bir finansal sistem yerine insana, üretime, katma değere dayanan “insani finans” felsefesi, yeni dünyanın içinde bulunduğu kısır döngüyü parçalayarak, kaynakların üretime ve refaha yönelmesinin anahtarı olabilir. 

Daha detaylı bir tabirle, “insani finans”, İslami ya da faizsiz bankacılık olarak sınırlandırılamayacak faizsiz bir finansal sistemin adıdır. Nihai hedef asla parayı artırmak değildir. Para ve sermaye sayesinde; insanın mutluluğunu, sürdürülebilir refahını ve ekonominin üretim kapasitesini artırmayı odak alır. 


Ekonomik Çıkmazlara Karşı Tek Alternatif 

Üretmeden, istihdam yaratmadan, paradan para kazandırarak, büyümeye çalışan faize dayalı finans sisteminin çıkmazlarına karşı, kâr-zarar ortaklığına dayalı, paylaşımı esas alan, insani ve ahlaki temelli yatırım araçları ile sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefler. > 
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ISTANBUL ATASEHİR 


Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, 
Hayatınızda İz Bırakmaya Devam Ediyor 


Anadolu Yakasının zirvedeki simgesi ve misafir memnuniyetinde en yüksek puana” sahip oteli Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, hayatınızdaki önemli kararlara imza atarken ihtiyacınız olan her türlü detayı sizin yerinize düşünüyor. 
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*Booking.com 2017 verilerine göre, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, Anadolu Yakası'nın 
5 yıldızlı oteller kategorisinde misafir memnuniyetinde 9,2 puan ile 1. sırada yer almaktadır. 


Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No: 1 Ataşehir 34746 İstanbul 
T: #90 216 547 00 00 F: *90 216 547 00 99 
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« — İnsanifinansta, bankacılıktan sigortacılığa, yatırım finansmanından, emeklilik fonlarına kadar finansal sistemin tüm paydaşları için paranın nasıl kazanıldığı ilk ve en önemli konudur. 

Özetle; paradan para kazanmaz. Modelin merkezine üretimi koyar. Üretime dayalı ekonomik modeli destekler. 


Finansman Sağlarken, Yatırım Yaparken Seçicidir 

İnsani finans; topladığı kaynağı başka insanların hayatında bir fark oluşturmak için kullandığı gibi, finansman sağlarken de seçicidir. Yatırım yaparken, insani ve ahlaki kriterleri göz önünde bulundurur. Bu model, insanın para için değil, paranın insan için çalışmasını hedefler. 

Özetle ana amaç şudur; toplumdan toplanan sermayenin, verimli bir şekilde toplum mutluluğuna döndürülmesini sağlamak... 

İnsani finans, kavram olarak “İslami finansr da içine alır. Fakat kapsam olarak bundan çok daha büyük bir kavramı ifade eder. 
İslami bankacılık ifadesi, maalesef toplumlara farklı anlamlar yüklenmesine müsait olacak şekilde belirli merkezden kabul ettirilmiş bir kavramdır. 1970”lerde petrol sahibi ülkelerde, devasa sermayenin sisteme nasıl katılabileceğini düşünen İngilizler, bunu “İslami Finans” ifadesiyle markalaştırdılar. Bu para başka bir coğrafyada olsaydı o toplumun değerleri ile markalanacaktı. 

İnsani Finans, insanın toplumdan kazandığı kaynakları, daha fazla kazanma potansiyelini kaybetmeden, topluma döndürmesini yani insanların hayatında bir fark oluşturmak için kullanmasını sağlar. İnsani Finans, sadece teknik çözüm değil, insanın farklı düşünmesine yol açacak parayı sorgulamasına imkan verir. 
İnsanın para için çalışmasını değil, paranın insanın mutluluğu için çalışmasını sağlamak önceliğidir. İnsanların emeklerini, birikimlerini bir araya getirerek, atıl kaynakların verimsizliğini ortadan kaldırır, yeni ürün ve iş modelleri geliştirerek kazanç sinerjisi sağlar. 

İnsani, tarihsel, kültürel ve akılcı modeldir. İnsani finans, insanlığın kültürel genetiğine en uyumlu finans model olarak, birlikte kazanmayı, paylaşarak büyümeyi sağlar. 


Petrolün Keşfinden Uber'e... 

19'uncu yüzyıldan itibaren ortaya çıkan toplumsal ve teknolojik değişimlerin nesilden nesile büyük dönüşümlerin de önünü açtı. Mesela petrolü ele alalım. 19'uncu yüzyılda keşfedilmesi- nin ardından, 20'nci yüzyılda arabalar, üçüncü nesilde ise inovasyon, girişimcilik ve patent ile birlikte bugün kullandığımız otomobil markaları ortaya çıktı. Dördüncü nesil de bu süreç Uber'e dönüştü. 

Burada ürün ve süreç odaklı çözümün önemini gün geçtikçe kaybediyor. İnsan merkezli, insana değer katan iş modellerini öne çıkaran sistemler önem kazanıyor. Şimdi o öğretileri de kapsayan insan merkezli iş modellerini geliştirmek için yeni anlayış düşünce sistemini değiştirmeye ihtiyaç var. İnsani Finans, özünde insanlığın ortak değerlerini ve ticari öğreti ve disiplinlerine bağlı şekilde süreç, ürün ve hizmetleri iş modeli içinde konumlandıran, insan merkezli finansın 4.0 şeklinde adlandırabiliriz. İnsani finans işte tam olarak bu. Yani ürün veya süreç odaklı değil, iş modeli odaklı, açık inovasyonla tüm paydaşların var olduğu, önce insan sonra finansın olduğu sistemden söz ediyoruz. 


Dünyadaki Yardımın 5'te 1'i Türkiye'den 
Bu noktada çıkış yerimiz olan “insani” vurgusuna da dikkat 


çekmek istiyorum. Hepimiz, daha birkaç ay önce gazetelerin de manşetlerini süsleyen şu haberi hatırlıyoruzdur: “Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu'na göre, geçen yıl en çok insani yardım yapan ikinci ülke Türkiye oldu. 

Yardım bekleyen ülkeden, “yardımı beklenen” ülke konumuna gelen Türkiye, geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardım yaparak, 6,3 milyar dolarlık yardım yapan ABD'nin ardından ikinci ülke oldu. Türkiye'yi, İngiltere, AB kurumları ve Almanya takip etti. 

Türkiye 2015'te ayrıca, mili gelirinin 0,75'ini insani yardım için ayırarak, bir kez daha dünyanın “En cömert ülkesi” konumuna yerleşti. 

Türkiye, 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani Yardım Raporlarına göre de üç yıl üst üste, en çok insani yardım yapan üçüncü, 
geçen yıl ise ikinci ülke olmuştu. Türkiye'nin gerçekleştirdiği 6 
milyar dolarlık insani yardım, geçen yıl dünyada yapılan yardımın 5'te Vinden fazlasını oluşturdu. 


İnsanlığın Başkenti İstanbul'da Dev Zirve 
Tüm bunları anlatmamızın sebebi, 16-17 Kasım'da, İstanbul'un küresel çapta bir zirveye ev sahipliği yapacak olması. Yüzyıllar boyunca dil, din, ırk ve mezhep fark etmeden herkese kucaklarını açan ve geçtiğimiz yıl “İnsanlık Başkenti” seçilen İstanbul'da yeni bir finansal sistemin temelleri atılacak. 

16-17 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek “Küresel Katılım Finans Zirvesi” (Global Participation Finance Summit - GPAS İstanbul) insani değerleri ön plana çıkaran yeni paylaşım ekonomisinin ruhuna inananları bir araya getirecek. 


Tesla CTO'su Straubel de Geliyor 

Organizasyon, 50 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçi, bin kurumsal katılımcı, 100 girişim sermayesi ve varlık fonunun yanı sıra Tesla Motors CTO'su JB Straubebin de aralarında bulunduğu 200'den fazla konuşmacıyı bir araya getirecek. 

Bu kapsamda düzenlenecek 75 farklı oturumda, sektör temsilcileri ve bürokratlarla birlikte, Oxford ve Harvard gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinde görev yapan çok sayıda akademisyen, insani finans sisteminin topluma ve insana sağlayacağı faydaları masaya yatıracak, bu kapsamda geliştirilebilecek finansal ürünleri ve bu ürünlerin altyapılarını tartışacak. 

GPAS İstanbul, “İnsani Finans Panelleri” ve “İnovasyon Oturumlar ile farkındalık sağlamayı, “Business School ile insani finans dünyasını anlatmayı, “Fon ve Girişimci Görüşmeleri” ile yeni yatırımları geliştirmeyi, “Devlet ve Endüstri Panelleri? ile fikir paylaşımında bulunmayı, “Eğitim Programlarr ile insani finans bilincini artırmayı amaçlıyor. 


Açılışını Cumhurbaşkanımızın Yapması Planlanıyor 

Söz konusu zirve, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) organizasyonunda, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurumu, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleşecek. Açılış konuşmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması öngörülen zirvenin kapanış galasının ise Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. © 


Hedeflerinize giden yol 
HSBC Premier demek. 


HSBC'nin global bilgi birikimi ve yerel deneyimiyle sunduğu HSBC Portföy 

Çoklu Varlık Fonları, birden çok varlık sınıfına yatırım yaparak risk tercihinize uygun alternatifleri tek bir fonda toplar. 

Siz hedeflerinize ilerlerken bir uzmanın yanınızda olduğunu her zaman bilirsiniz. 


e Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon 
(Birinci Değişken) 

e Çoklu Varlık Denge Değişken Fon 
(İkinci Değişken) 

se Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon 
(Üçüncü Değişken) ; 

*e Global BYF Fon Sepeti Fonu e 


Dünyanın en önemli ekonomisine odaklanıyoruz. 5. gi Sizin ekonominize. yz y . v 


Size özel Premier Müşteri Temsilcinize bir telefonla ulaşabilirsiniz. 
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HSBC Bank AŞ tarafından yayımlanmıştır. HSBC Bank AŞ tarafından yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti verilmemektedir. HSBC Premier müşterisi olmak için bankamızda en az 100.000 TL veya muadili para cinsinden bakiyenizin bulunması yeterlidir. Çoklu Varlık Fonlarının yönetimi HSBC Portföy Yönetimi AŞ tarafından gerçekleştirilmekte olup aynı zamanda da HSBC Portföy Yönetimi AŞ ilgili fonların kurucusudur. HSBC Bank AŞ ile HSBC Portföy Yönetimi AŞ arasında Aktif Dağıtım Anlaşması bulunmaktadır. HSBC Bank AŞ HSBC Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların dağıtım faaliyetini bu kapsamda gerçekleştirmektedir. Fonların portföylerinin geçmiş dönemlere ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. 
Fonların izahname, sirküler ve iç tüzüklerine www.hsbcportfoy.com.tr ve HSBC Bank AŞ, şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve iç tüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Fonlara ait izahnameler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafınca onaylanmıştır ve Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir. İzahname metinleri www.kap.gov.tr internet adresinde de yayımlanmıştır. Bu fonlar, HSBC Portföy Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon (Birinci Değişken), HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Değişken Fon (İkinci Değişken), HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken), HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu'dur. Mersis No: 2587864588194500 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DenizBank 20'nci 
Yaşını Kutladı 


© DenizBank Zorlu Center'da düzenlediği özel etkinlikte 20 yıllık başarı öyküsü ile gelecek yıllara ilişkin vizyonunu paylaştı 


DenizBank'in 20'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gecede konuşan bankanın hakim ortağı Sberbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, satın alımı yaptıkları dönemde bankanın 300 bin kişilik ailelerine heyecan getireceğine ve bir sinerji yaratacaklarına inandıklarını, beş yıllık birliktelik süresince de bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gref şöyle devam etti; “2012 yılında bankayı Orta ve Doğu Avrupa'da inovasyon odağı haline getirmeyi amaçladığımızı paylaşmıştım. Bugün geldiğimiz noktada 2014 ve 2016 yıllarında dünyada, 2015'te ise Avrupa'da yılın en inovatif bankası olmayı başarmış bir bankaya sahibiz. DenizBank ailemizin en genç üyesi olmasına karşın, grubumuzun inovasyon üssü konumunda bulunuyor. Artık DenizBank'ın ismini duyduğumuzda, inovatif şirketler reytinginde ilk sıralarda yer alan, hem ulusal hem de küresel düzeyde iş dünyasına örnek teşkil eden bir kurumdan bahsedildiğini biliyoruz. Bu çok kıymetli.” 

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise 20 yıllık yolculuklarında sektörünün devler liginde yer alan, marka değerini kanıtlamış ve finansman sağladığı dev projelerle adından övgüyle söz ettiren bir kurum olmayı başardıkları için büyük gurur duyduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu; “Ünlü ozanın deyişiyle “Uzun ince bir yoldu? bizimki. 1997 yılında 8V'inci sırada, bir kişiyle başladığımız yolculuğumuzda, bugün 15 bin kişilik güçlü bir aile olarak Türkiye'nin en büyük beş özel bankasından biri olmanın onurunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte düşündüğümüzde DenizBank'ın öyküsünü, yüzbinlerin öyküsüne dönüştürüyoruz. 
Türkiye'nin en büyük salonlarından birini tek bir koltuk boş kalmamacasına dolduran tüm Deniz dostları sayesinde bu kıvancı bir kez daha yaşadık. Geleceğe bir eser bırakmak için çıktığımız bu yolda, tarihçemize pek çok şeref madalyası ekledik. Ülkemize, müşterilerimize, birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer katmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük. 


Denizbank'ın 20'nci yıl kutlamalarında (soldan sağa) Ahmet Nazif Zorlu (ilk patron), Hakan Ateş (Genel Müdür), Axel Miller (ikinci patron) ve Herman Gref (son patron) hep beraber sahne aldı 


Adımlarımızı, yılmadan, cesaretle ama tevazuyu hep korumaya çalışarak atmaya gayret ettik. Daima farklı bakış açıları, yenilikçi düşünceler ve ufuk açıcı fikirler peşinde olduk. Bu farklı bakış ve arayışımız, tam üç yıl arka arkaya verilen “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” unvanıyla gururlandırdı hepimizi. Aynı heyecanla gelecekte de insanımıza, toplumumuza yararlı projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.” 


Arıcılara İlk Notu 
Türkiye Veriyor 


© Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nin 45'incisi 29 Eylül'de İstanbul'da başladı. 4 Ekim'e kadar sürecek Kongre'de dünyanın en iyi balları seçilecek 


Dünyanın bütün arıcıları bu yıl Türkiye'de toplanıyor. 1897 yılından beri savaşların ve ekonomik krizlerin neden olduğu iptallerin dışında her iki yılda bir düzenlenen Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nin 45'incisinin bu yılki ev sahibi İstanbul. Türk markalı bal pazarının yüzde 55'ini elinde bulunduran Balparmak, 
29 Eylül-4 Ekim arasında düzenlenen Kongre'nin platin sponsoru. 

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Kongre'ye dünyanın dört bir yanından sayılarının 10 bine ulaşacağı tahmin edilen arıcılar, bal paketleyicileri, bal ticareti yapanlar ve akademisyenler katılıyor. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'ne ev sahipliği yapması, Türkiye'nin bir bal ülkesi olduğu imajını yerleştirme açısından önemli bir adım. 

Çok sayıda tebliğin sunulduğu, dünya arıcılığındaki son trendlerin tartışıldığı Kongre'de dünyanın en iyi balları da seçiliyor. 
Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak yarışmaya katılmak üzere 30 ülkeden kodlu ambalajlarda 450 bal nümurnesinin gönderildiğini belirterek “Biz bu balları gerçekliği ve sağlık koşullarına uygunluğu açısından analiz etmeye başladık. 
Gönderilen balların yüzde 35'i analiz sonucunda elendi. Testleri geçen ballar kongre sırasında jüri tarafından tad ve rayiha bakımından değerlendirilecek. Daha sonra dereceye giren ballara ödül verilecek. Testlerin Balparmak laboratuvarında yapılması bize ve tesislerimize olan güveni göstermektedir” dedi. 

Türkiye Arıcılar Birliği'nin verilerine göre, ülkede 7 milyo- nun üzerinde arı kovanı ve 60 bine yakın da arıcılık ile uğraşan insan bulunuyor. Dünya genelinde yılda 1 milyon 300 bin ton kadar bal üretimi yapılıyor. Yılda 103 bin ton bal üretimi yapan Türkiye'de ise bitki örtüsü çeşitliliği büyük bir avantaj sunuyor. 
Dünyadaki endemik bitki örtüsünün (yöreye özgü bitki türü) sekizinden üçü Anadolu'da yer alıyor. Ancak 2007 yılı sonrası özellikle küresel ısınma arılara çok zarar vermiş. 

Türkiye'de kovan ve arıcı sayısı oldukça fazla olmasına rağmen kovan başı verimlilik ortalama 17 kilogram ile oldukça kötü bir noktada. Kanada'da 64, Avustralya'da 55, Arjantin ve Macaristan'da 40, Çin'de 30 ve Meksika'da 27 kilo olan kovan başı verimi düşüklüğü Türkiye'nin daha da öne çıkmasına engel oluyor. 
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Mexico City sakinleri, güçlü bir depremin 19 
Eylül'de şehri sallamasının ardından harekete geçti. Baskı zamanı (geçtiğimiz hafta) 7,1'lik sarsıntı, ardında pek çok okul çağındaki çocuğun da aralarında bulunduğu 225 ölü bırakmış ve 40 kadar binayı enkaza çevirirken 45'ini de yıkılacak hale getirmişti. 

Şehrin dört bir yanında askeri inzibat, sağlık 


görevlileri ve gönüllüler, hayatta kalanların seslerini duyup onları mahsur kaldıkları yerden çıkarmak için etraftakilerden sık sık sessiz olmalarını isteyerek enkaz kaldırdı. Siemens Gamesa'dan muhasebeci Eric Bautista, daha önce kurtarma deneyimi olmamasına rağmen “olanları Twitter'dan öğrenince hemen koşup geldiğini" söylüyor. Bauista, en fazla hasar 


Mexico City Depremi 


Duvarlar titremeye başladığında, stilist Julie Hernândez (soldan üçüncü) La Condesa'daki altı katlı bir binada mesleki eğitim kursundaydı. Bina yıkılır ve insanlar panik halinde kaçışırken, bir kadın onu kolundan yakaladı ve birlikte koşmaya başladılar. “Onun sayesinde hayatta kaldım” diyor Hernândez, her ne kadar kurtarıcısının kim olduğunu bilmese ve muhtemelen hiçbir zaman öğre- 


nemeyecek olsa da. Hernândez, içeri girip çalışma arkadaşlarından birkaçını çıkarmayı denedi ama yapamadı çünkü merdivenler yıkılmıştı. Bloomberg kendisiyle görüştiğinde iki arkadaşından hâlâ haber alınamamıştı. 


Sivil halk, Colonia del Valle'deki insan zincirinde askerlerle birlikte 


19 Eylül 1985'teki 
bir deprem, Mexico 


gören muhitlerden La Condesa'da toplanan yüzlerce gönüllüye katıldı. 

Depremin ekonomik boyutu henüz hesaplanmamış olsa da, Capital Economics'ten Edward Glossop bir müşteri notunda, Mexico City'deki ve pek çok otomobil fabrikası ile başka üreticilere ev sahipliği yapan komşu Mexico ve Puebla eyaletlerindeki ekonomik faaliyetlerde yakın vadede "hafife alınmayacak" bir aksama 


City bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin ölümüne neden oldu 


gerçekleşebileceğini belirtti. Ülkedeki üretimin dörtte birinden fazlası bu üç yerde gerçekleşiyor. Glossop'un ifade ettiğine göre, bu yıl 2008'den sonraki en küçük bütçe açığına ulaşmayı hedeflemiş olan Meksika hükümetinin yine de yeniden inşa sürecini finanse edecek gücü var ve bu da kayıp verimliliğin telafi edilmesi konusunda ekonomiye az da olsa yardımcı olabilir. 
—Eric Martin, Nacha Cattan, and Michelle Davis 
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© Kuzey Kore ile ticarete uygulanan yaptırımlar, Çin'in “pas kuşağı"nda (rust belt) huzursuzluğa yol açabilir 


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kim Jong Un rejimine gelir sağlayan deniz ürünleri ve diğer malların ihracatına sınırlama getirmesinin ardından Ağustos ayında Çin'in Kuzey Kore ve Rusya ile paylaştığı sınır yakınlarındaki 
220 bin nüfuslu Hunchun şehrinde protestolar patlak 
verdi. Göstericiler, yaptırımlar sonucunda onlarca toptan satış mağazasının kapatılmasına ve bunun ticarete bel bağlayan ambalaj üreticilerine, dağıtımcılara, şoförlere ve restoran işletmecilerine darbe indirmesine tepki gösteriyordu. Perakende balık satışı yapan ve Seafood Street olarak bilinen yerde hâlâ açık az sayı- daki dükkanı bulunan Liu Guanghua, “Şu an pek çok kişi işsiz” diyor ve devam ediyor: “Yaptırımlar Kuzey Kore hükümetine karşı olmalı, fakat bu durum Çin ve Kuzey Kore'deki sıradan insanları etkiliyor” 

Çin'in pas kuşağının güneydoğu sınırındaki kentler, ABD güdümünde Kuzey Kore'yi izole etmeye yönelik girişimin ikincil zayiatı olmadan evvel zaten çelik üretimi ve kömür madenciliği gibi ağır sanayilerin düşüşüne ayak uydurmaya çalışıyordu. İş kayıpları- nın tetiklediği toplumsal huzursuzluk riski, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için hassas bir konu; özellikle de 


KAZAZ AZ APA, 


— 


Komünist Parti her beş yılda bir olduğu gibi Ekim ayında üst düzey liderlerini değiştirmeye hazırlanırken. 

Komünistlerin canlı ekonomik büyüme sağlama konusundaki becerisi, diğer ülkelerdeki sistemler çökerken Çin'in tek partili sisteminin ayakta kalmasının önemli bir sebebi. Bu yüzden ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore'nin nükleer hedeflerini dizginlemek için konumsal avantajını kullanmaması durumunda ticari bir savaş açmakla tehdit etse de, Pekin'deki yetkililer yaptırımları uygulamanın içerideki maliyetini de hesaba katmak durumunda. 

Pekin, 1990'larda Çin'in 200/'de Dünya Ticaret Örgütü'ne girişinin bir ön koşulu olarak devlete ait işletmelere yönelik desteğini azaltmaya başladığından beri, Jilin (Hunchun burada bulunuyor) ve Liaoning eyaletleri büyümeyi canlandırmanın yeni yollarını bulmak için uğraşıyor. Merkezi hükümet geçtiğimiz 
10 yıl boyunca bölgeye sübvansiyon ve yatırım yağdırdı, ancak pek az fabrika imalat makinelerinin ve kapatılan ya da küçültülen petrokimya tesislerinin boşluğunu doldurabildi. 

Yetkililerin kısa süre önce ekonomi istatistiklerini yıllardır çarpıttıklarını kabul ettiği Liaoning'de üretim geçen yıl yüzde 2,5 azaldı; Pekin tarafından yönetilen 
31 bölge içinde ekonomisi küçülme kaydeden tek yer 
burası. Eylül ayında eyalet başkenti Shenyang'daki bir endüstriyel parkı ziyaret eden gazeteciler, kapatılmış pek çok fabrika ve sokaklarda ellerinde iş > 


FOTOĞRAF: KATHARINA HESSE, BLOOMBERG BUSINESSWEEK 


SANISUNG 


Galaxy Note8 


Samsung Galaxy Nots38 ile 


Büyük İşler Yap 


— 


"g'fa) Hayata Pratiklik Katan 
(ÖR) özellikleriyle S Pen 


S Pen kullanıcılara, ekran kilili olduğu zaman bile 100 sayfaya kadar not alma ve çeviri özelliği sayesinde 71 dilden çeviri! yapabilme gibi pek çok olanak sağlar. 


Hızlı ve Güçlü 
“91 Performans 


6GBRAM, 8 çekirdekli Exynos 8895, 1onm işlemci, 64GB bellek ile daha güçlü ve hızlısınız. Ayrıca satın alacağınız mikrosD karti ile telefon hafızanızı 256GB'a kadar artırabilirsiniz. Dilerseniz internette gezinip telefonunuzdan yayın yapabilir, isterseniz çoklu görevleri hızlıca yerine getirebilirsiniz. 


2 a iz 
>; 
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samsuns Samsung Knox ile 
KNOX Bilgiler Güvende 


Dünyada pek çok ülkenin ve şirketin kullandığı üst düzey güvenlik platformu Samsung Knox, bir dizi güvenlik kontrolü ile cinazın bütünlüğünü sürekli olarak doğrular. Dış tehditler ile telefon arasında kalkan görevi görür. Böylece kullanıcının gözü asla arkada kalmaz. 


WTürkçe dilihenüz destek'enmemektediir 2-Eşleşmeye Uygun olan uygulamalarda geçerildir 3-Hatıza kartı ayrı satıımaktadır 


Ci Uygulama Çifti Oluşturarak 
© Çoklu Görev Yapma 


Yenilenen Çoklu Ekran, seçili iki uygulamayı? 
eşleştirerek aynı anda birden fazla iş yapma fırsatı sunar. Kullanıcılar maillerini takip ederken video izleyebilir veya ajandası açıkken video konferans yapabilir. 


SAMSUNS Samsung DeX ile 
DeX Mobilden Masaüstüne 


Samsung DeX Multimedya İstasyonu, telefonunuzun desteklediği bir Masaüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Bu sayede dosyalarınızı cihazınızda tutabilir, daha büyük bir ekrana ihtiyacınız olduğunda Samsung DeX'i kullanabilirsiniz. 
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< aradıklarını belirten kırmızı harfli levhalarla yere çömelmiş oturan adamlar gördü. 

Shenyang'daki Liaoning Academy of Social Sciences”ta sınır meseleleri üzerine eğitim alan Lyu Chao, “Sınır ticaretindeki bir zarar, Çin'in kuzeydoğuda endüstriyel ekonomiyi canlandırmaya yönelik stratejik planını istikrarsızlaştırma potansiyeli taşıyor, ki bu merkezi hükümetin uluslararası meseleler sebebiyle sekteye uğramasına izin vermeyeceği bir plan” diyor ve ekliyor: “Kuzeydoğu Çin'de istikrar sağlamak hükümet için çok önemli” 

Pekin, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını ve nükleer testlerini kınayan uluslararası topluluktaki yerini alırken, Kore yarımadasında savaşın patlak vermesini ve Kim rejiminin çökmesini istemiyor. Her iki olay da sınır bölgesinin kırılgan ekonomisinin daha 


da gerilmesine yol açacak bir mülteci akınını tetikle-ARAYI m 


yerek muhtemelen siyasi ve toplumsal anlaşmazlıkların fitilini ateşleyecektir. 

Bir MIT projesi olan Observatory of Economic Complexity tarafından derlenen verilere göre, Çin 2015'te Kuzey Kore'nin 3,47 milyar dolarlık ithalatının yüzde 85'ini sağladı ve ihracatta da 2,83 milyar dolarlık payıyla öne çıktı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Eylül ayında düzenlenen bir basın toplantısında, Çin'in BM'nin yaptırımlarına uyum sağlamak için “muazzam fedakarlıklarda bulunduğunu ve ağır bir bedel ödediğini” dile getirdi. 

Çin'i Kuzey Kore'den ayıran Yalu Nehri kıyısındaki 2,4 milyon nüfuslu Dandong şehrinde yaşayan Wang isimli tüccar, şehir yönetimine ait No. 2 Construction Factory'de satın alma müdürü olarak çalıştığı işinden çıkarıldıktan sonra, 1990'larda tekstil ürünlerinden araba lastiklerine kadar her şeyi sınırın öte tarafına taşımaya başladığını anlatıyor. Yerel bir lokantada oturmuş Kuzey Kore istiridyesi yerken yalnızca ilk adının kullanılmasını istediğini söyleyen Wang, “Şimdi boş boş oturuyorum” diyor ve ekliyor: “Yaptırımlar vurunca 


benim gibi tüccarlar zarar etti.” 

Pekin'deki Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy'den akademisyen Zhao Tong, geçmişte yerel hükümetlerin, Pekin'in Kuzey Kore'yle sınırı daraltmaya yönelik direktiflerini zaman zaman görmezden geldiğini söylüyor. Fakat bu durum değişiyor: “Artık merkezi hükümet güçlü bir duruşa sahip ve yerel ekonomi için fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğu için, yerel hükümetler de buna uyum sağlamak durumunda kalacak” 

Sınırda yaşayanlar, Trump'ın defalarca tekrarladığı Kuzey Kore'ye karşı askeri güç kullanma tehditleri karşısında fazla endişelenmiş görünmüyor; bunlardan sonuncusu, New York City'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda devlet başkanlarının katıldığı bir toplantıdan önce gerçekleşti. Dandong'da yerel olarak imal edilen baijiu isimli bir içki satan Fang Hexiang, 


> Vİ 


“Burası huzurlu bir bölge” diyor ve devam ediyor: “Çocukluğumuzdan beri oradalar ve savaş olduğu yok.» 

Hunchun'da bir restoran sahibi olan Piao Zhongzhe, Kinv'in füzelerini Çin'e yöneltmeyeceğinden emin. 
Artarak sıklaşan silah testleri hakkında, “Bu hamleleri ABD'ye yönelik, Çir'e değil” diyor ve ekliyor: “Çin'e bir şey yapmaya cesaret edemezler çünkü Çin'in onları yok etmesi birkaç dakika sürer.” 

Hunchun'da mağaza sahibi olan Liu, civardaki onlarca dükkanın kapandığını, ama kendisinin Rusya'dan deniz ürünleri ithal ederek ayakta kalmayı başardığını söylüyor. Her ne kadar başlarda yerel halk yaptırımlar karşısında öfkelense de, metanet duygusu yerleşmeye başlıyor. “Yerel hükümetin yapabileceği hiçbir şey yok” diyor ve devam ediyor: “İlk öğrendigimde sinirlendim, ama sinirlenmenin bir anlamı yok.” 
—Peter Martin ve Sarah Chen 


SÖZÜN ÖZÜ Çin'in Kuzey Kore ile bin 415 kilometrelik sınırında yaşayan halk, nükleer savaş ihtimalinden ziyade ailelerinin geçimini sağlama konusunda endişeli. 


“ Deniz ürünleri dükkanı sahibi, 
Hunchun'da müşteri beklerken 


FOTOĞRAF: KATHARINA HESSE, BLOOMBERG BUSINESSWEEK 


EĞER SİZİ ARAYAN 
BANKANIZSA 


SIFRE, HESAP ve 
KART BILGILERİNİZİ 


SOYLEYIN ve 
TUŞLAYIN 
DEMEZ. 
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Mithat Bereket 


ABD'de 3 
Aşırı Sağ ve Sol 


ita az kUrete ve kapitalis sisteme karşı. Yöntemleri ise ana akım sol hareketlerden anarşistlerle bağdaştırılıyor 


Her ülkede aşırı sağ ve aşırı sol hareketler vardır. Avrupa'nın izdüşümündeyse, ABD'deki aşırı sağ ve sol hareketler sıradan bir Amerikalı için biraz muğlak kavramlar. Olaylara ve dünyaya sağdan bakmasıyla nam salmış Cumhuriyetçi Parti ve onun soldan bakan karşıtı Demokrat Parti'nin dışında Avrupai anlamda bir sağ ve sol hareketi tanımayan ABD için aşırı sağ da, aşırı sol da yeni kavramlar... 

ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville kentinde yaşanan şiddet ve bir protestocunun öldürülmesi olayı, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyon ordusunun generallerinden Robert E. Lee'ye ait heykelin kaldırılması planına karşı çıkan aşırı sağcılara yüklendi. 

ABD Başkanı Donald Trump, “Charlottesville'deki şiddetten iki tarafın da sorumlu olduğunu” söylediğinde eleştiri oklarının hedefine oturdu. ABD Başkanı, yürüyüşü organize eden aşırı sağcıları açıkça kınamayı ihmal ettiği gerekçesiyle sert biçimde eleştirildi. 

Sağcı görüşün karşısındaki hareketin adı: Antiffa. Antifa'yı (Anti-faşistin kısaltması) kolaylıkla sol eğilimli olarak niteleyebiliriz. İsimlerinin işaret ettiği gibi, Antifa daha çok sol politikaları desteklemek yerine aşırı sağcı, alt-right (alternatif sağ) denilen ideolojiyle mücadele etmek üzerine kurulu. 
Ana akım sol sayılabilecek olan Demokrat Parti'nin tersine, seçimleri kazanmak veya yeni kanunların yürürlüğe konması için geleneksel araçlarla güç kazanmanın peşinde değiller. 

Antifa, hükümete ve kapitalist sisteme karşı. Yöntemleri ise sıklıkla ana akım sol hareketlerden ziyade anarşistlerle bağdaştırılıyor. Antifa, mala zarar verme ve bazen fiziksel şiddet olmak üzere militanca protesto yöntemlerine yönelebiliyor. 

Aşırı sağ gibi, dünya çapındaki Antifa üyeleri farklı grupların bileşiminden oluşuyor, ancak en aktif olan gruplar ABD, İngiltere ve Almanya'da bulunuyor. 

Almanya'daki hareket 1932 yılında, hızla yükselen Nazi partisine karşı koyacak aşırı solcu militan bir grup oluşturmak üzere kuruldu. Hitler'in parlamentonun kontrolünü sağlaması üzerine 1933 yılında dağıldı ve Berlin Duvarı'nın 


çökmesinden sonra 1980'lerde neo-Nazilere yanıt olarak yeniden ortaya çıktı. Başkan Trump'ın seçilmesi, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) hareketi ve farklı anarşist gruplar ile ilişkili olan Antifa hareketi için bir mihenk taşı niteliğinde gibi görünüyor. 

Anti-faşist ve anarşist 'It's going down' (Çöküyor) isimli haber sitesinde yazanlara göre, Trump'ın seçilmesinden bu yana siteye ilgi arttı. 2015'te günde 300 kez tıklanan internet sitesi, bugün 10 ila 20 bin arasında tıklanıyor. 

Charlottesville'de meydana gelen olaylardan sonraysa, sitenin Twitter hesabı 2 bin yeni takipçi kazandı. Trump'ın seçilmesinden bu yana ilgi artmış olabilir. Ancak Antifa'nın kaç aktif üyesinin olduğunu bulmak imkansız. Aşırı sağcılar gibi, Antifa'nın üyeleri de sıkı bir örgüttsel yapıyla birbirine bağlı değil. Reddit'in yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal medya ağları üzerinden organize oluyorlar. 

Kutuplaşan ABD'de siyasi yelpazenin uçlarında bulunan bu iki grup hem internette hem de sokaklarda birbirleriyle savaşıyor. Çeşitli Donald Trump yanlısı provokatörlerden oluşan heterojen bir grup olan alt-right, internette “zorbalık” ve “trollemeleriyle” nam salmış durumda. Yobaz beyaz milliyetçiler olmakla eleştirilen bu grubun karşısında, taktikleri daha aşırı olan bir grup solcu anarşist bulunuyor. 

Antifa aktivistleri kendilerini faşizm ve ırkçılığın her türüne karşı mücadeleye adadıklarını söylüyor. Bazıları şiddet karşıtı değil: Donald Trump'ın yemin törenine karşı düzenlenen eylemler şiddet içeriyordu. Restoranların camları kırıldı, bir araç ateşe verildi ve polise pek çok şey atıldı. 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Fakat o gün internette en çok yayılan videoda bu anlar değil, beyaz milliyetçi Richard Spencer adlı bir adamın, maskeli bir diğer adam tarafından yumruklandığı anlar vardı. 

Video hızla yayılırken pek çok Antifa aktivisti saldırıyı kınamak bir yana, saldırıdan haz almıştı. "Biz neo-Nazi felsefelere göz yummayı reddeden bir topluluğuz. Videonun zamanın ruhunun bir parçası haline gelmesi güzel bir şey" diye açıklıyor bir aktivist. 
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V Netaş CEO'su C. Müjdat Altay genç girişimcilerle birlikte 


Bu Fonda Girişimler Erken 


Ticarileşiyor 


© Müşterin ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirilen girişimler 


çok daha hızlı ticarileşiyor 


Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, Netaş için zor dönemleri anlatırken şimdi gülümsüyor. “2009'da Ocak ayında bir baktık ki ana firmamız Nortel iflas erteleme için başvurmuş. Bizim satışlarımızın yüzde 85'i oradan geliyordu. Haliyle biraz panik yaşadık. Tüm firmanın değeri 30 milyon dolara düştü.” Nortel'in iflas erteleme için başvurması Netaş'ı bir hayli zor durumda bırakmış, özellikle de yeni müşteri bulma konusunda sıkıntıya düşürmüştü. Ancak şirket yönetimi şoku çabuk atlatıp neler yapabileceklerine baktı ve o günden bugüne bilgi ve iletişim teknolojileri alanında oldukça yol kat etti. Bugün artık 50'nci yılını kutlayan Netaş, 700'den fazla Ar-Ge çalışanıyla ve kamu, telekomünikasyon, finans sektörlerine hizmet veriyor. Diğer taraftan 2015 yılında kurulan Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu ile de şirket yeni nesil teknoloji şirketlerinin büyümesine destek oluyor. 
Sir Terrence H. Matthews'un şirketi Wesley Clover ile Netaş'ın bir araya gelmesinin ise ilginç bir hikayesi var. Kanada'da da yeni işbirlikleri içine giren Netaş, Kanada Yatırım Ajansı kanalıyla pek çok şirket ile görüşür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra son bir şirket olduğu ama temsilcisinin gelemediğini öğrenen Netaş yetkilileri kalkıp şirketin merkezi Ottawa'ya 


gider. Buradaki görüşmelerin ardından Netaş yetkilileri şirketten ayrılacakken Terrence H. Matthews'un 
10 dakika uygun zamanı olduğu öğrenilir. Ancak içeri 
giren Netaş yetkilileri 10 dakika değil 1,5 saat içeride kalır ve görüşme sonunda Terrence H. Matthews, Türkiye'ye yatırım kararı alır. İşte o yatırım kararı- nın bir sonucu olarak 2015 yılında birlikte kurdukları 10 milyon dolarlık Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu genç girişimcilerin yarattığı şirketlerin büyümesine destek veriyor. 

Türkiye'den dünyaya açılacak teknolojilere imza atacak bir ekosistemi oluşturmayı hedefleyen Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu, gelişmekte olan ülkelerdeki erken evre teknoloji girişim fonlarına örnek gösterilebilir. Fon, benzerlerinde olduğu gibi doğru yönetim metotları ve inovatif iş modelleri uygulayarak hızlı ticarileşmeye ve rekabette farklılaşmaya odaklanıyor. 

Elbette fon, fikirler üzerine çalışmaya başlamadan önce girişimcileri ciddi bir eğitim sürecinden geçiriyor. Fon, öncelikle girişimcileri çok özel ve sistematik bir yaklaşımla programına kabul ediyor. Eğitim kapsamında gençler önce Türkiye'de Netaş bünyesinde ön eğitimden geçirip, Sir Terry Matthews'un > 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< evinde kalacak şekilde Kanada'ya yolcu ediyor. 
Girişimciler, Kanadalı startup'ları tanıma sürecini tamamlayıp küresel trendleri de inceleyerek çalışacakları konuyu seçiyor ve çalışmalara başlıyor. 

Aslına bakılırsa bugün pek çok fon ve kurum genç girişimcilerin önünü açmak için eğitim ve destek çalışmalarını sürdürüyor. Ancak çalışmaların pek çoğu belirli bir aşamaya gelip tıkanıyor. Bu tıkanma çoğunlukla, oluşan yapıların ticari hayata geçemeyip, teknoloji geliştiricisi aşamasında kalmasından kaynaklanıyor. “Türkiye'de startup kuruluyor ve belli bir noktaya gidemiyor” diyor Müjdat Altay ve devam ediyor: “Türkiye'de doğan firmalara nasıl destek olabileceğimizi araştırdık. Bu firmaları müşteriye götürebilir miyiz diye düşündük. TÜBİTAK'tan destek alanları kurumdan istedik ama vermediler, biz de onların bize ulaşmasını sağladık. Gördük ki girişimlerde hedef yok. Satış değil bir teknoloji yaratma peşinde koşuyorlar. Bizse müşterinin aradığı teknolojiden girişime doğru gidiyoruz.” 

Öncelikle potansiyel müşteriyle bir araya gelen girişimciler, ki Netaş ile bu oldukça mümkün, müşteriyi dinleyip gerçek bir sorundan yola çıkarak girişimin ilk adımlarını atıyor. Bu yolla iyi bir fikir çok kolay bir şekilde ticarileşebiliyor ve girişimlerin yol kat ettiğinin en önemli göstergesi olan fatura kesme aşaması başlıyor. Şirketlerin müşterilerinden hem online hem offline kanallardan geri bildirim almasını sağlayan bir girişim Pisano'nun kurucu ortağı Özkan Demir, “Biz Netaş'la birlikte çalıştık ve yaptığımız en iyi şey müşteriye dokunmaktı. 2016 yılı başında çıkan ilk ürünü satmaya başladık, 2016 sonunda 100 müşterimiz vardı” diyor. Netaş, NWCTEF ile amacını sadece genç mühendislere yeni teknoloji geliştirme imkânı vermek değil, aynı zamanda mentorluk yapmak, dünyaya açılma fırsatı sunmak ve fikirlerini hayata geçirecekleri bir platform yaratmak gibi imkanlar sunmak şeklinde tanımlıyor. 

Şirket bugüne kadar altı yatırım üzerinde durdu. 
Bugün bu yatırımların beşi ticarileşmeyi başardı ve yeni yatırımlar için hazırlanıyor. Bu şirketlerden, 
2014 yılında kurulan Twentify, saha operasyonlarını mobil kitle kaynakla gerçekleştiren “Bounty” adlı uygulamasıyla, “Webrazzi Arena 2015 Girişim Yarışması”nda şampiyon oldu. Twentify'ın mobil iç görü çözümleri ile şirketler, pazar araştırması ve denetleme ihtiyaçlarını gerçekleştirebilmelerinin yanı sıra tüketicileri ve sahayı anlayarak faaliyetleri için aksiyon alınabilir iç görüler edinebiliyor. Tüketici iç görüleri dâhilinde, tutum/kullanım/davranış araştırmaları, ürün konsept testleri, ürün testleri, hane penetrasyon ölçümlemesi ve tüketici nabzı anketleri kitle kaynakla gerçekleştirilebiliyor. Saha çözümleri dahilinde ise gizli müşteri, mağaza denetleme, dış nokta denetleme ve mağaza nabzı uygulamaları gerçekleştiriliyor. 

Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu'nun öne çıkan bir diğer yatırımı ise Pisano. Girişim, şirketlerin müşterilerine ve müşterilerin de şirkete anında ulaşabilecekleri, ihtiyaç halinde iletişim kurabilecekleri 


web tabanlı bir müşteri etkileşim platformu tasarladı. Müşteri iletişiminde sosyal medya kullanımının artması, müşteri sorunlarının “yerinde? çözülmesine olanak tanıması nedeniyle platformun yarattığı faydayı daha belirgin hale getiriyor. Girişimin en önemli özelliklerinden biri ise tüketicinin sorun yaşadığı anda işletmeyle iletişime geçip müşterinin cevap alabilmesini sağlaması. 

Bir diğer başarılı girişim Startsub ise iş kurmak isteyen kişi ve kurumlara hızlı ve minimum yatırımla iş kurabilecekleri bir model sunuyor. Startsub CEO'su Deniz Kuran, “Abonelik modelinde e-ticaret sitesi kurmak isteyen girişimcilere, tüm teknik altyapıyı sunuyoruz. Baştan 15 bin TL harcamasına gerek kalmadan daha düşük maliyetlerle girişimlerin hayata geçmesini sağlıyoruz. Web sitesi ödemesi gibi masrafları olmuyor. Müşteriler arasında reçel yapan ev hanımı da var, KOBİ'ler de. Yurt dışında abonelik modeli oldukça popüler” diyor. Startsub, düzenli ödeme alma üzerine geliştirdiği ödeme platformu sayesinde, şirketlerin müşterilerinden yapması gereken tahsilatı, sunduğu yönetim paneli sayesinde kolayca yönetmesini sağlıyor ve böylelikle sürekli bir gelir modeli oluşturuyor. 

Fonun önemli girişimlerinden Iven ise firmaların sahadaki veya müşterilerindeki cihazlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlayarak firmaların katma değerli servisler sunmasını sağlayan ve gelir modeli abonelik temelli bir Nesnelerin İnterneti bulut platformu geliştirdi. Bugün Nesnelerin İnterneti pek çok şirket tarafından kullanıyor. Iven, 2016 yılının başında Kuzey Amerika pazarına açıldı. 

CreatorDen ise markalar ile sosyal medya influencer'ları arasında masa üstü platformu ve mobil uygulama üzerinden bağlantı kuruyor ve markaların sosyal medyada etkili bir şekilde tanıtılmasını sağlayıp hedef kitleye, stratejilere uygun bir şekilde, marka hedeflerine katkılar sunuyor. CreatorDen, bütün sosyal medya platformlarına entegre bir şekilde çalışarak, kurumların influencer marketing projelerini tek bir platformdan yönetebilmelerini sağlıyor. Son dönemde geleneksel medya kadar etkin hale gelen ve kitlelere ulaşan kanallarla reklam vereni buluşturan şirket, reklamla mecra arasındaki uyumu yakalayarak reklamın etkinliğinin artmasını sağlıyor. 
Son dönemde özellikle sosyal medyada ünlü isimlerin kendileri ile uyuşmayan ürünleri tanıtmaya çalışmalarının yarattığı gülünç durum bu mecra- nın gelecekte çok daha fazla önem kazanacağına işaret ediyor. 

Şurası gerçek ki teknoloji her geçen gün ilerliyor ve özellikle teknoloji ile büyüyen şirketlerin dahi bunu yalnızca içeride yaptıkları çalışmalarla yakalayabilmeleri mümkün değil. Bu nedenle genç zihinlerle bir araya gelen Netaş'ın, hayata geçirdiği teknoloji fonu gençlere yol gösterirken, şirketi de bir adım yukarı taşımış oluyor. —Sinan Koparan 


SÖZÜN ÖZÜ Netaş Wesley Clover Teknoloji Fonu, genç girişimcilerin önünü açarken Netaş'ın da yeni teknolojilerle iç içe olmasını sağlıyor. 


DÜŞÜRME SANATI 
KYOCERA DOKÜN 


Etkin maliyet yönetimi rekabet edebilmenin temelidir. KYOCERA Document Solutions'un akıllı donanım ve yazılım çözümleri ile doküman süreçleri, yazdırma ve sarf malzeme maliyetlerinizi düşürme sanatında ustayız. 
Sizin için şirketinizdeki devasa tasarruffun etkileyici resmini hazırlamaktan mutluluk duyarız. 


Detay Bilgi için 
KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. - Tel: (212) 275 oo 20 - www.kyoceradocumentsolutions.com.tr 


KYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com 


KUOLERA 


Document Solutions 


M İŞ DÜNYASI 


Bloomberg Businessweek Türkiye 


Estetik Değil Hızlı İş Yapan Mimarlar Dönemi 


© Hızlı ruhsat almanın öneminin daha da arttığı bu dönemde mimarların 


da öncelikleri değişiyor 


Hiç kuşkusuz yıllar geçtikçe Türkiye'de mimari kaygılar daha da azalıyor. Özellikle de büyük şehirlerde geçmişin güzel yapıları yerlerini beton yığınlarına bırakıyor. 
Hızlı yapılaşma, daha çok metrekare ile iş yapma ve maliyeti düşürme beklentisi müteahhitlerin mimarları bu şekilde yönlendirmesine neden oluyor. İş bu noktaya gelince iyi mimar tanımlaması değişiyor. Artık en estetik ve en kullanışlı binayı yapan mimarlar değil, belediyede işi en hızlı çözen ya da arsa sahipleri ile en iyi şekilde orta yolu bulan mimarlar tercih edilmeye başlıyor. 

Kadıköy tarafında konut, AVM, okul, cami gibi çok çeşitli projelerde yer alan AE Mimarlık da bu özellikleriyle öne çıkıyor. Kuşkusuz, şirketin sahibi AE Mimarlık'ın patronu Ahmet Erkutoğlu bu özellikleriyle övünmüyor. Erkutoğlu, mimarların elinin kolunun bağlandığının ve işlerin artık böyle yürüdügünün altını çiziyor. Özellikle son dönemde kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanmasıyla mimarlara olan talebin artması ancak bununla birlikte belediyedeki işlerin yoğunlaşması mimarlık şirketlerini bu noktaya getirmiş. “Kentsel dönüşümle birlikte çürük betonu yıkıp yenisini yaptık. Bu iyi, ama mimari açıdan yeni bir şey katamıyoruz. Yönetmelikler bizi çok zorluyor. Mimarlar özgür değil. Ben mimar olarak mimarlık yapmıyorum” diyor Ahmet Erkutoğlu ve devam ediyor: “Peki neden bana talep var? Çünkü kuvvetli, iyi proje yapan, arsa sahibi ve müteahhitlerin sorunlarını çözen bir ekibim var. Bugün benim beş elemanım Belediye'de çalışıyor. Başlarında bir müdür var. 
Bir evrakı bir gün kaçırsanız işler bir hafta atıyor” 

Bürokrasi Türkiye'de her noktada olduğu gibi belediyelerde de büyük bir dert. Ahmet Erkutoğlu bugün bir inşaat ruhsatı için 380 imzanın atılması gerektiği bilgisini veriyor. Ayrıca bu imzalardan bir tanesinin aksaması durumunda işlerin birkaç gün daha uzayabileceğini söylüyor. Ne kadar mı? “Kadıköy Belediyesi'nin bugünkü yapısıyla dört-beş ayda ruhsat almak başarıdır” diyor Erkutoğlu ve devam ediyor: “Yedi-sekiz ayda ruhsat alındığı da oluyor. “ 

Ruhsatların gecikmesi sektörü bir hayli olumsuz etkiliyor. Zira ruhsat için başvurmadan önce, kentsel dönüşüm kapsamında ev sahipleriyle anlaşan ve yıkım işlerini başlatan müteahhit firma, mülk sahiplerine kira ödemesi yapıyor. Bina yapım işlerinin özellikle Bağdat Caddesi ve civarında yapıldığı ve kiraların dolar endeksli olduğu göz önüne alınırsa tamamlanması geciken inşaatlar, firmalar üzerinde önemli bir büyük yük oluşturmaya başlıyor. “Bu süreçte ruhsatı geç alan müteahhitler krize yakalandı ve şimdi satamıyor. Üstelik ekstradan kira ödüyor. Çoğu müteahhit bu nedenle sıkıntıya girdi. Kiralar dolar bazlı 


ve dolar hızlı arttı” diyor 
Ahmet Erkutoğlu ve ekliyor: 
“Biz bu süreyi öne çektiğimiz için tercih ediliyoruz. Yoksa aman aman mimari eserler yaratmıyoruz.” 

İşi bitiren müteahhitleri bekleyen bir başka sorun da evlerini yenilemiş olan ev sahipleri. Son dönemi dahil etmezsek özellikle Bağdat 
Caddesi tarafında yenilenen daire fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşması ev sahiplerinin evlerini satma ve “bir sahil kasabasına” yerleşme heveslerini körükledi. 
Üretici firmaya göre daha i düşük bedellere razı olan bu satıcı kitlesi, müteahhitlerin ellerindeki konut fiyatlarının da gerilemesine neden olabiliyor. 

Aslına bakılırsa bu tip sorunların bugün belirmesi- nin ve müteahhit firmaların canını yakmaya başlamasının temelde tek bir nedeni var: Konut satışlarındaki yavaşlama. Dünyada yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin kendi özelindeki sorunlarla birleşmesi, ekonomide bir durgunlaşmayı beraberinde getirdi ve bu durgunluk, konut satışlarına da yansıyor. Dolayısıyla fiyatların da geri çekilmesi söz konusu. Ahmet Erkutoğlu: “Caddede fiyatlar şişmişti, şimdi normale dönüyor” diyor ama genel gidişat için olan yorumu bu kadar iyimser değil: “Konutta toparlanma biraz zor.” 

Özellikle de sat-yap, yani önden maket ile konutu satan ve alınan sermaye ile projeye başlayan konut üreticilerinin bu günlerde daha çok zorlandığı görülüyor. Erkutoğlu, “Yap-sat'çılar devam ediyor ama sat-yap'çılar tıkandı kaldı. Rekabet çok; aynı yerde iki apartmanda farklı fiyat oluşuyor. Sat-yap'çı 1,S'a, yap-sat'çı Ve satıyor. O da fiyatını düşürmek zorunda kalıyor” diyor ve güvenilir markaların tamamlanmamış projelerinin iyi bir alım fırsatı olduğunu belirtiyor. 

Görünen o ki, ekonomideki yavaşlama konut taratında da kendisini gösteriyor. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektöründeki oyuncular kendi içindeki sorunlarla boğuşurken artık dünyadan gelen şok dalgalarına da göğüs germek zorunda kalıyor. Bu da yakın zamanda şoklara dayanıklı olmayan pek çok oyuncu- nun saha dışında kalması anlamına gelebilir. —Sinan Koparan 


SÖZÜN ÖZÜ Kentsel dönüşümle birlikte artan konut işleri, mimarları estetik binalar geliştirmekten ziyade belediyeden hızlı ruhsat alma konusunda uzmanlaştırıyor. 
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Güvenlik Sektörünün Üçte İkisi Evde Oturuyor 


© Denetlemelerin artması ve kayıtların düzenli yapılması, güvenlik sektörünü son altı yılda yüzde 92 büyüdüğünü gösterse de gerçek 


biraz daha farklı 


Güvenlik, bundan belki de 15 yıl öncesine kadar üzerinde çok da durulmayan bir konuydu. Ancak 11 Eylül saldırılarının ardından başta ABD ve İngiltere olmak üzere küresel ölçekte süratli bir değişim yaşandı ve güvenlik artık bir ihtiyaç haline geldi. Türkiye de güvenliğin sektör olarak öne çıktığı ülkelerden birisi. 
Zira Orta Doğu'ya yakın bir coğrafyada olması, sınır komşusu ülkelerdeki bitmek tükenmek bilmeyen iç savaşlar, terör olayları ve siyasi çekişmeler, Türkiye'de güvenlik sektörünü önemli ölçüde ivmelendirmiş. 

Bilkent Holding'in başta inşaat şirketi olmak üzere bünyesindeki şirketlerin güvenliğini sağlamak amacıyla 1993 yılında kurulan Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri de büyüyen bu sektörde öne çıkan firmalardan biri. Yüzde 100 yerli sermayeli ve ülkede kurumsal yapıya sahip ilk güvenlik şirketi olma özelliğini de taşıyan Tepe, 1997 yılından bu yana holding dışındaki önde gelen birçok şirkete de güvenlik hizmeti veriyor. 

Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, 12 bin 700 
güvenlik çalışanına sahip büyük bir firma. Türkiye genelinde banka şubeleri hariç 850 farklı noktada bulunan firma, 56 alışveriş merkezi, 541 sanayi tesisi, 
21 deniz limanı, 72 otel, 50 konut ve yaşam alanına 
güvenlik hizmeti sunuyor. 400'e yakın kurumsal şirkete güvenlik hizmeti ve danışmanlığı sunan firmanın cirosu da 500 milyon lira. 

Önde gelen pek çok banka ile de çalışan Tepe, toplamda 2 bin 500 güvenlik görevlisiyle bu kurumların şubelerinin güvenliğini sağlıyor. Buna ilaveten, zırhlı araçlar ile para ve değerli eşya nakli hizmeti de sunuyor. Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Bora Doğualp, son yıllarda özellikle entegre ve kişisel güvenlik çözümlerine odaklandıklarını ve bu doğrultuda 2018 yılında da ülke ekonomisinin biraz üzerinde, yüzde 7 ila 8 arasında büyümeyi hedeflediklerini anlatıyor. 

Resmi verilere göre 2011 yılında istihdam edilen özel güvenlik personeli sayısı 147 bin 474 idi. Bu sayı 2017'de 
284 bin 400'e ulaştı. Özel güvenlik de Türkiye'de yaklaşık 12 milyar liralık bir sektör haline geldi. Ancak 5188 
sayılı yasa kapsamında özel güvenlik kimlik kartı alan ve bu mesleği yapmaya uygun görülen kayıtlı insan sayısı yaklaşık 1 milyon civarında. Yani sektörde istihdam edilebilecek kişilerden neredeyse yalnızca üçte biri fülen görev yapıyor. Doğualp, Türkiye genelinde bin 500 civarında güvenlik firmasının bulunduğuna, ancak buna rağmen az sayıda insanın sektörde çalışmasına dikkat çekiyor. 

Peki insanların bu lisanslara sahip olmasına rağmen bu işi yapmamasının sebebi nedir? Doğualp'e göre temel nedenlerden biri ücretlerin düşük olması. Buna 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ilaveten, genç nüfusun güvenliği gerçek bir meslek olarak görmediğini söylüyor Doğualp ve ekliyor: “Biz bu algıyı değiştirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da güvenlik sektöründe çalışan insanların sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz ki mesleğin cazibesi artsın.” 2011 yılından bu yana yaşanan büyümenin de denetlemelerin artması ve kayıtların düzenli olarak yapılmaya başlamasıyla açıklanabileceğini söyleyen Doğualp şöyle devam ediyor: “1 milyona yakın güvenlik kartı sahibi insan varken bunların yalnızca üçte biri bu işi yapıyor. 284 bin 
400 doğru bir sayı ve yüzde 92'lik bir artışa tekabül 
ediyor; ancak biz bunu gerçek bir pazar büyümesi olarak yorumlayamıyoruz.” 

Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, sektörün lider şirketlerinden biri. Ekonomiye bağlı olarak yılda yüzde 5-6 civarında büyüyen güvenlik sektörü, öngörülebilir bir süre daha bu trendi devam ettireceğe benziyor. Doğualp, bu büyüme oranlarının biraz daha üzerine çıkabilmek için de attıkları dijitalleşmeye yönelik adımlardan bahsediyor. “2017 başında projelendirdiğimiz ve kurumsal tabanlı kullandığımız kişisel güvenlik uygulamasının yanı sıra fiziki güvenliği entegre güvenlik çözümü haline getirecek yeni projeler üzerine de çalışıyoruz” diyor Doğualp ve devam ediyor: “Bu projelerin temelinde yatan unsur, dijital çağ ve endüstriyel değişimin getirdiği değişimlere yanıt verebilecek, siz görmeden güvenliği sağlayacak uygulamalar kurgulamak.” —Batuhan Kurnaz 


SÖZÜN ÖZÜ Güvenlik sektöründe çalışabilecek 1 milyona yakın insan varken bunların yalnızca 284 bini sektörde çalışıyor. Sebebi düşük ücretler ve mesleğin yeterince cazibeli olmaması gibi görünüyor. 
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Evin Küçük Mühendisleri Eğitime Başlıyor 


©Limak Vakfı'nın geliştirdiği proje okul öncesi çocuklara mühendisliği 


sevdirmeyi hedefliyor 


Limak Şirketler Grubu uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerini tek bir çatıda toplamak için geçtiğimiz yıl Limak Vakfı'nı kurdu. Başta eğitim alanında olmak üzere sanat ve kültür çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüren vakfın özellikle son dönemde eğitim alanında yaptığı çalışmalar dikkat çekiyor. 

Vakfın eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri kadınların mühendislik alanında daha fazla var olmasını desteklemek üzere, kapsamlı ve uzun vadeli bir sosyal sorumluluk projesi olarak 2015'te başlatılan “Türkiye'nin Mühendis Kızları.” Vakfın aynı zamanda 
2016 yılında hayata geçirilen Gülseren Özdemir Üstün 
Başarı Bursu Programı ile ortaöğretimde okuyan başarılı gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor. Yine 2016'da Vakıf bünyesinde başlatılan “Limak Sohbetleri” ile akademisyen, yazar, sanatçılardan oluşan konuşmacıların ağırlandığı bir platform aracılığıyla toplumun farklı kesimlerine ulaşılıyor. 

Limak Vakfı'nın son projesinin odağında ise okul öncesi çocuklar bulunuyor. Vakıf, mühendisliği okul öncesi dönemdeki çocuklara sevdirebilmek, özel olarak tasarlanan oyunlarla mühendisliğin hayatın her alanında var olduğunu aileler ve okul öncesi çocuklarına anlatabilmek için “Evin Küçük Mühendisleri” projesini hayata geçirdi. Çok sayıda anne tarafından takip edilen sosyal medya fenomenlerinden Şermin Yaşar'ın vakıf için hazırladığı eğlenceli ve eğitici oyunların yer aldığı kitapla, proje kapsamında bir dizi etkinlik planlanıyor. Bu kapsamda projenin ilk başlatıldığı şehir Gaziantep oldu. Vakıf olarak mühendislikle ilgili eğitim ve öğretim süreçlerinin tamamında proje geliştirmeyi planladıklarını belirten Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “Önce üniversiteye yönelik projeyle başladık, sonra liseye yöneldik. Bu projeyle de mühendisliği okul öncesi çocuklara sevdirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmayı Gaziantep ile sınırlı bırakmayacağız. Zamanla bütün Türkiye'ye yaymayı planlıyoruz.” 


Bu projede başlangıç şehri olarak Gaziantep'in seçilmesi çok da tesadüf gibi görünmüyor. Şehir, Türkiye'deki önemli ticaret ve sanayi merkezlerin- den biri. Öyle ki Türkiye ihracatında il bazında altıncı sırada yer alıyor. Üstelik yılladır süren Suriye iç savaşı boyunca bölgenin ve Gaziantep'in ekonomisi ciddi zarar gördü. Yine Gaziantep, Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte en çok mültecinin geldiği şehirlerden biri. Öyle ki bu sayının 500 bin civarında olduğu biliniyor. Şehrin nüfusu Suriyeli mültecilerle birlikte 2,5 milyona ulaşmış. Üstelik bu şehirde Suriyeli mültecileri de kattığımızda 0-17 yaş grubundan eğitim çağındaki çocukların sayısı 794 bini buluyor. Bu sayı Türkiye'deki birçok il nüfusundan fazla. Bu hem Ankara'nın hem de Gaziantep'teki yerel yönetiminin başa çıkması gereken bir sorun. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Mültecilerin gettolaşmasını ve bunun oluşturacağı kutuplaşmayı önlemek için çok sayıda sosyal proje geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. 
Bu projeler sayesinde önemli başarılar elde ettik” diyor ve devam ediyor: “Gaziantep nüfusunun yüzde 38'ini 0-17 yaş grubunun oluşturduğunu düşündüğümüzde “Evin Küçük Mühendisleri? projesi için Gaziantep'in doğru bir başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum” 

Türkiye'nin geleceğe dair çok büyük hedefleri var. 
Özellikle de dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmek gibi iddialı bir hedefi bulunuyor. Elbette bunun yolu yetişmiş insan gücünün kaliteli olup olmamasından geçiyor. Son dönemin en çok tartışılan konularından biri de eğitim. Malum, Türkiye sistem değişiklikleri ve eğitimdeki kalitenin sorgulandığı bir dönemden geçiyor. Eğitimde kaliteyi yakalamak için ilk basamak okul öncesi eğitim. Bunun yaygınlaşması ve niteliğinin gelişmesi Türk eğitim sistemi için büyük önem taşıyor. 
Limak gibi özel sektörün ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gibi yerel yönetimlerin çabaları bu sürece ciddi katkı sağlıyor. — Mehmet Erdoğan Elgin 


SÖZÜN ÖZÜ Limak Vakfı eğitim alanında yeni bir projeye başladı. 


ALimak'ın Küçük 
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Belediye Başkanı Fatma 
Şahin ve Limak Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ebru Özdemir'in katıldığı törenle 
Gaziantep'te başladı. 
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Çin'e Karşı Alınan 
Önlemler Türk 
Galvanizinin Onünü 
Açıyor 


© Tezcan, yeni ürünleri galvalume ile ihracat pazarlarını güçlendirmeyi hedefliyor 


Galvaniz üretiminde öncü yerli firmalardan biri olan Tezcan, 2016 yılını tüm zorluklara rağmen hedeflerine ulaşarak ve etkilenmeden geçirmiş. Bugün ise lisansını aldıkları yeni ürünleri Galvalume ile hem iç pazarda hem de ihracatta büyümeyi hedefliyor. 

1960'lı yıllarda Sönmez Tezcan'ın girişimleri ile ilk adımları atılan tamamı Türk sermayeli Tezcan, günümüzde Kocaeli'ndeki üretim tesisi ile faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 50 bin ton kapasiteli Manisa'daki üretim tesisini Kocaeli'ne taşımasının ardından 1,3 milyon tonluk kapasiteye ulaşan şirket, üretiminin yüzde 80'ini iç pazara satarken, yüzde 20”sini de ihraç ediyor. 

Tezcan'ın ürettiği galvaniz, politik kararlara göre ihracat haritasını sık sık değiştiren bir ürün. 
Bundan yalnızca birkaç sene önce ihracat yaptıkları en büyük pazar Rusya iken aradan geçen dönemde Afrika, daha sonra da batı Avrupa ve son olarak da ABD öne çıkmış. Tezcan Galvaniz Direktörü Asiye Ay Çelik, ithalat koruma önlemleri gibi alınan kararların ihracat pazarlarını hızlıca değiştirdiğini anlatıyor ve buna adapte olabilmek için hızlı kararlar alabilen dinamik bir şirket olmanın gerekliliğini vurguluyor. “Kimi zaman ithal ürünlerin prosedürlerinde değişiklikler oluyor ve müşteriler bununla uğraşmak istemiyor, kimi zaman da koruyucu önlemler alınıyor” diye anlatıyor Çelik ve devam ediyor: “Küresel anlamda da değişiklikler bizi doğrudan etkiliyor. 
Örneğin Çin'e karşı alınan önlemler, Çin'e kapanan pazarlar aslında hep bize yarıyor. Bizim pazarımız gezgin bir pazar.” 

Tezcan, bir aile şirketi. Her ne kadar aileden yalnızca bir kişi yönetim kurulu başkanı olarak çok da aktif olmayan bir şekilde çalışıyor olsa da, aile kültürü şirkette hâlâ hakim. “Arka planda da olsa biz buralara aile şirketi kültürüyle geldik” diye açıklıyor Çelik ve kendisini de 19 yıllık çalışma hayatıyla bu ailenin bir parçasıymış gibi hissettiğini anlatıyor. “Zaten çelik sektöründe de aşırı kurumsallık bir noktadan sonra zararlı olabiliyor” diyor Çelik ve özellikle ihracatta hızlı kararlar verilmesinin öneminin altını çiziyor. “Bir karar almak için altı-yedi kişiyi aşmanız gerekiyorsa 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hıza yetişemeyebilirsiniz” diye anlatıyor Çelik ve ekliyor: “Şirket olarak da bu dinamik karakterimiz bizi bugünlere getiren en önemli özellikler- den biridir.” 

Yatırımlarına devam eden Tezcan, galvanize kıyasla korozyona (kireçlenme, paslanma) üç kat daha dayanıklı bir malzeme olan galvalume ürünlerinin de lisansını ABD'den satın almış. Satın aldıkları üretim hakları ve know-how ile yeni bir alana adım atmaktan ziyade zaten bulundukları sektörlerde bu yeni teknolojili ürün ile daha iyi bir hizmet vereceklerini anlatıyor Çelik. “Bu ürün halihazırda iş yaptığımız sektörlere yenisini ekleyecek demek doğru olmaz” diye açıklıyor Çelik ve ekliyor: “Ancak ihracat başta olmak üzere çok ciddi bir satış potansiyeli yarattık.” Tezcan, yeni ürünü hakkında bir bilinçlendirme çalışmasına da başlamış. Çelik, Türk halkının alışkanlıklarını çok rahat kırabilen bir yapıda olmadığını anlatıyor: “Yurt içi pazarda tanıtım çalışmaları yaptık, ancak ihracat pazarında tanıtım anlamında pek zorlanmadık. ABD gibi ülkelerde önemli projelerin ihalelerinde zaten bu ürün artık zorunlu hale gelmiş durumda.” 

Tezcan, galvaniz ürünlerinde Türkiye'de pazar lideri, galvalume ürünlerinde de öncü. Henüz ülke içerisinde başka galvalume üreten firma da bulunmuyor. Yeni ürünlerine müşterilerinin temkinli bir yaklaşım sergilediğini belirten Çelik, bunu kırmaya başladıklarını da söylüyor. » " 
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< (Tezcan, tüm siyasi ve ekonomik dalgalanmalara karşın 2016 yılını hedeflerine ulaşarak ve sorunsuz geçirmiş. 2017 yılı için hedeflerini de yüzde 15 yukarıda tutmuş ve yılın ilk dokuz ayının sonunda ihracat tarafında önceki yılı geride bırakmış bile. “Tüm bunlar hızlı hareket sayesinde elde ettiğimiz başarılar” diye anlatıyor Çelik ve ekliyor: “Fiyatlar çok hızlı değişiyor, biz de çok hızlı adapte oluyoruz” ABD, Kanada ve Latin Amerika ülkelerine yoğun bir ihracat yapan şirket, Balkan ülkeleri ve Cezayir, Libya, Tunus gibi ülkelerde de 


satışlarını güçlendirmiş. Aktif çalıştıkları beyaz eşya, inşaat ve otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde eşit oranlarda büyümeye devam etmeyi hedeflediklerini anlatıyor Çelik ve ekliyor: “Biz şirket olarak kazandıkça yatırımlara devam edeceğiz. Gerçekten de adımız gibi tezcanlıyız; bir proje biter bitmez diğerine başlıyoruz ve sürekli bir şeylerle uğraşır halde olmak istiyoruz.” —Batuhan Kurnaz 


SÖZÜN ÖZÜ Lisansını aldıkları yeni ürünleri galvalume ile Türkiye pazarında büyümeyi hedefleyen Tezcan, ihracat payını da artırmayı amaçlıyor. 


Orta Vadede İyiyiz 


6 Olumlu bir tablo çizen OVP, dünya ve Türkiye gerçeklerine göre fazla mı iyimser? 


Türkiye son yıllarda pek çok şoku üst üste yaşadı. 
Peşi sıra gelen seçimler ve iç siyasi çekişmeler ekonomik göstergelere olumsuz yansırken yanı başımızda oluşan savaş hali, Avrupa'nın ekonomik anlamda toparlanamaması ve Fed'in parasal genişlemeye son vermesi gibi dışarıdan gelen şoklar da Türkiye'nin potansiyelini ortaya koymasının önüne geçti. Ekonomi yönetimi bu havanın yavaş yavaş tersine dönmeye başladığına inanıyor. 
Geçtiğimiz hafta Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Yeni Orta Vadeli Programı (2018-2020) açıkladı. Program bazı risklerin halen devam ettiğinin altını çizmekle birlikte ileriye yönelik, özellikle de büyüme tarafında daha olumlu bir tablo çiziyor. 

Üç ana başlıktan oluşan OVP'de olumlu hava küresel ekonomik tahminleri yaparken başlıyor. 
Zira programa göre küresel ekonomi toparlanıyor. 
Programda ekonomik göstergelerin üretimde canlanmaya işaret etmesi, küresel ticaret hacminin artmakta olması ve küresel enflasyonun ılımlı bir düzeyde seyretmesine vurgu yapılıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere sermaye akımının pozitife dönmesi, Türkiye adına olumlu gelişmeler arasında sayılıyor. Diğer taraftan beklenenden hızlı parasal sıkılaştırma, jeopolitik gerginlikler, küresel ticarette korumacılık eğilimleri, yüksek borçlurluk oranları ve yaşlanan nüfus küresel ekonomiye ilişkin aşağı yönlü riskler arasında sayılıyor. 

OVP'nin Türkiye ekonomisine ilişkin bölümünde ise yıldan yıla artan büyüme performansının altı çiziliyor. Açıklanan programda 2017 ve önümüzdeki üç yıl için büyüme hedefi yüzde 
5,5 olarak belirlenirken kişi başı milli gelirin 13 
bin doları aşacağı tahmin ediliyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Türkiye ekonomisi 2016'da 


karşılaştığı iç ve dış olumsuzluklara rağmen yüzde 3,2 oranında büyümüştür. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle 2016'nın son çeyreğinden itibaren ekonomide hızlı bir toparlanma gerçekleşti. 2017'ye ilişkin göstergeler yıl genelinde yüzde 5,5 büyüme oranının yakalanabileceğine işaret etmektedir. 
Program döneminde de uygulayacağımız reformlar sayesinde yüzde 5,5 düzeyinde daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcılığını artırdığımız bir büyüme politikası hedefliyoruz” diyor. 
Açıklanan büyüme verisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ekonomi çevrelerinde şüpheyle karşılandı. Zira Türkiye son 14 yılda ortalama yüzde 5,6 büyüdü. Bu dönem içerisinde küresel krizler bile yaşandı. Ancak unutmamak gerekir ki bu krizler nedeniyle gelişmiş ekonomiler para musluklarını açtı ve gelişmekte olan ekonomilere sermaye akışı hiç olmadığı kadar hızlandı. 
Ancak bugüne gelindiğinde bu akışın yavaşladığı hatta sermayenin ülkesine geri döndüğü görülüyor. Fed artık bilanço küçültüyor. Avrupa Merkez Bankası da niceliksel genişlemeyi azaltmaya hazırlanıyor. Yani bu ortamda büyümenin yakıtı olan sermaye çok rahat bulunamayacak. Diğer taraftan Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olan Avrupa'da toparlanmanın da istenilen seviyede olmadığı biliniyor. Ayrıca iç talep de eskisi kadar güçlü değil. Bu nedenle yeni OVP'deki yüzde 5,5>lik büyüme hedefi fazla iyimser kalabilir. >» 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< Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, “Türkiye ekonomisine yönelik OVP'nin üç ana hedefi; büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek olarak beliriyor. Bu çerçevede, 2018-2020 döneminin büyüme hedefi yıllık yüzde 5,5. Bu yılın yüksek baz etkisi, gelecek dönem büyüme hedeflerine ulaşmada en önemli aşağı yönlü riski oluşturuyor. Bizim beklentimiz yüzde 4,0-4,5 aralığında kalması yönünde” diyor. 

Diğer yandan program döneminde enflasyonun kademeli olarak iyileşeceğine dikkat çekiyor Mehmet Şimşek ve enflasyonun önümüzdeki üç yıl içinde yüzde 5 seviyesine gerilemesini hedeflediklerini belirtiyor. Aslına bakılırsa yüzde lik bir enflasyon ekonomi yönetiminin uzun zamandır ortaya koyduğu bir hedef. Ancak bugüne kadar gerçekleşen tempolu büyüme, bu hedefin sürekli uzağında kalınmasına neden olmuştu. Diğer taraftan yukarıda belirtildiği gibi büyüme performansının yavaşlayabileceği bir dönemden geçiliyor. 
Bu ortamda talepteki gerileme ile birlikte enflasyonun belirlenen hedefe yaklaşması mümkün olabilir. Üstelik OVP ile birlikte açıklanan vergi artışları da gerçekleşirse talepteki düşüş daha keskin olabilir. 

Programda istihdam artışının da yıldan yıla güçlü şekilde arttığı belirtiliyor. Cari işlemler dengesi yönetilir düzeylere indirilirken, fiyat istikrarında da önemli mesafe kat edildiği vurgulanıyor. Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK kaynaklı verilere göre genel devlet bütçe açığı 2016 itibariyle yüzde 1,3 ile yüzde 3 olan Maastricht kriterinin altındayken, 2016 itibariyle yüzde 28,1 olan genel devlet borç stokunun da Maastricht kriteri olan yüzde 6O”ın altında olduğu ortaya konuluyor. Programda merkezi yönetim bütçe açığının GSYİF”ye oranının 2018 itibariyle yüzde 2 altına gerileyerek 2020'ye kadar yüzde 1,3'e gerilemesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYİH”ye oranının da 2017 için öngörülen yüzde 2,”ten 2020'ye kadar yüzde 1,9e gerilemesi bekleniyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, “OVP tahminlerini oluşturan tabloda yer alan bütçe tahminlerinin bir miktar daha yukarılarda oluşabileceğini düşünüyorum. Özellikle de seçimlerin yapılacağı 2019 
yılı bütçe açığı tahmini bana inandırıcı gelmedi açıkçası. Bütçe açığının nasıl arttığını 2017 yılında yapılan referandumda net bir şekilde gördük” diyor. 

Diğer taraftan programda işsizlik tarafında çok pembe tablolara yer verilmemiş. OVP'ye göre 2019 itibarıyla işsizlik oranının yeniden tek haneye düşmesi ve 2020 yılında yüzde 9,6 oranında gerçekleşmesi bekleniyor ki bu büyüme tahminleri ve çalışma çağı nüfusundaki artışla birlikte oldukça kabul edilebilir rakamlar olarak duruyor. —Sinan Koparan 


SÖZÜN ÖZÜ Orta Vadeli Program'da büyüme tahmini fazla iyimser kalabilir. 


Özetle 


Kurban Bayramı'nda 4,9 Milyar Liralık Harcama Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre Kurban Bayramı'nda (31 Ağustos-4 Eylül) geçen yılın Kurban Bayramı'na (11-15 Eylül) göre 1 milyar liralık artışla 4,9 milyar liralık harcama yapıldı. Ağustos ayındaki kartla yapılan harcama tutarı ise geçen 


yılın aynı ayına göre yüzde 20'lik artışla 61,6 milyar liraya ulaştı. 


CarrefourSA'dan 13 Milyon Liralık Yeni Yatırım CarrefourSA, Forum İstanbul'da 10 bin metrekarelik yeni hipermarketini açtı. Forum İstanbul CarrefourSA, Türkiye'de ilk defa indüksiyonlu kasa sistemi, engelli alışveriş desteği, eve teslim hizmeti, yeni nesil elektrikli ulaşım araçlarından drone başta olmak üzere birçok farklı, eğlenceli teknoloji ürünleri ile farklı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. 


Ekol, Belçika ve İtalya'yı Blok Tren ile Bağladı Eylül ayı başında doğu-batı koridorundaki ilk blok treni olan Budapeşte-Köln hattını devreye alan Ekol, şimdi de Zeebrugge, Belçika ve Trieste, İtalya arasında blok tren hattı açıyor. Türkiye'yi, İran'ı ve Orta Doğu'yu, Benelüks ülkeleri, Fransa, İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda ile doğrudan bağlayan ilk hatta hizmet verecek sürücüsüz blok tren, doğaya hiçbir şekilde zarar vermeden faaliyet gösterecek. 


Girişimcilerin Yeni Adresi Lonca Girişimcilik Merkezi Kuveyt Türk'ün Workinton işbirliğiyle projelendirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi açıldı. 
Lonca Girişimcilik Merkezi'nin ve yüzlerce proje arasından seçilen 10 projenin tanıtımı Workinton Astoria Şubesi'nde yapıldı. Seçilen 10 startup, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerini, sürdürülebilir ve hızlı şekilde ticari faaliyete geçirdi. 


ATAR, Küresel Hedefleri Doğrultusunda 2,5 Milyon Euro Çekirdek Yatırım Aldı Siber güvenlik sağlayıcısı Innovera tarafından geliştirilen ATAR, risk sermayesi şirketi DCP'den 2,5 Milyon euroluk çekirdek yatırım aldı. 
Şirket, ATAR Labs isimli yeni yapısıyla faaliyetlerini uluslararası ölçekte sürdürecek. 


SINGER'den 3 Bin Kadına Meslek Eğitimi Türkiye'nin en büyük dikiş makinesi üreticisi markalarından SINGER, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Türkiye genelindeki Halk Eğitim Merkezlerinde beş yıl boyunca eğitim kursları açıyor. İmzalanan protokol, Halk Eğitimi Merkezlerinde ve Bölge SINGER Servislerinde makine kullanımı kursu, dikiş ve nakış tasarım kursu, mefruşat kursu gibi, hanımların el becerilerini geliştirerek meslek edinmelerini sağlayacak mesleki teknik kurslarının açılmasını içeriyor. İlk yılda 600, beş yılda ise toplam 3 bin kadını meslek sahibi yapacak. 


Turkcell, Yeni Markası Lifeceli İle İletişimin Tamamını İnternete Taşıyor 4.5G ile data tüketiminin artması ve mobil uygulama kullanım sürelerinin yükselmesi Turkcell'e yeni bir karar aldırdı. Lifecell dijital markasıyla hayata geçirilen paketler sayesinde, arama da dâhil tüm haberleşme mobil internet üzerinden yapılacak. Turkcell, Lifecell ile müşterilerine konuşma ve mesajlaşma da dâhil tüm iletişim hizmetini tamamıyla internet ve dijital platformdan sunmayı hedefliyor. 


3. İstanbul Başakşehir'de Lansmana Özel Ek Yüzde 5 İndirim İstanbul'un yeni yaşam merkezi Başakşehir'in en büyük projelerinden biri olan 3. İstanbul Başakşehir' de rezidans etabı satışa çıktı. Lansmana özel yüzde 5 
ilave indirimle satışa sunulan 3. İstanbul Grand Rezidans'ta, büyüklükleri 
76 metrekare ile 252 metrekare arasında değişen 140 adet rezidans bulunuyor. Fiyatların 299 bin lira ile 773 bin lira arasında değiştiği projede yüzde 5 peşinat ile rezidans sahibi olmak mümkün. 
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Serdar Turan 


İnovasyon Kültürü 
Kurgulamak 


: 165 yıllık şirket Corning'in üst yöneticisinden inovasyon kültürüne dair içgörüler... 


Muhtemelen Corning şirketini duymadınız. 165 yılı geride bırakan bu sanayi devi sanayi ve bilim dünyasında kullanılmak üzere başta cam ve seramik olmak üzere bazı özel malzemeler üreten bir şirket. Eğer akıllı telefonunuzun camı Gorilla Glass ise Corning ürünü kullanıyorsunuz demektir. 

Corning, köklü tarihi ve üstüm kalitedeki ürün üretmeye olan bağlılığının dışında inovasyon kültürü ve yaklaşımıyla da ön plana çıkan bir şirket. Kardeş dergimiz Harvard Business Review'da yayımlanan inovasyon temalı makalelerde sıkça adı geçen bu şirket, B2B bir dünyada inovasyon yaklaşımını çok etkili kullanmasıyla tanınıyor. 

Geçtiğimiz günlerde danışmanlık dünyasının en güçlü oyuncularından McKinsey'in sayfasında Corning Research & Development Corporation'ın başkan yardımcısı ve teknoloji üst yöneticisi Dr. Waguih Ishak imzalı bir makale yayımlandı. Corning'in inovasyon kültürüne dair genel çerçeveyi tanımlayan bu makale güçlü ve sonuç veren bir inovasyon kurgusu ve bu kurgunun üzerinde yükseleceği bir kültür ortaya koyabilmek adına çok somut bir yol haritası sergiliyordu. 

Dr. Ishak, her şeyin dönüştüğü ve değiştiği bir dönemden geçtiğimizin altını çiziyor ve inovasyon kültürü oluşturmaya yönelik 40 yılı aşan tecrübelerinin sonucunda şu noktalara vurgu yapıyordu: 

İnovasyonun “ebeveynliğini” yapın: Dr. Ishak'a göre inovasyon kültürü oluşturmakla ebeveyn olmak arasında önemli bir paralellik söz konusu. Nasıl ki ebeveynler çocuklarına hem bir “kök” hem de “kanat” vermek durumundaysa yani gerektiğinde onları zapt etmek, gerektiğinde de önlerini açmakla yükümlülerse, benzer bir durum inovasyonda da söz konusu. Şirket içindeki yaratıcı ve yenilikçi beyinlere gerekliğinde alan tanımak gerektiğinde de onları dizginlemek liderin önemli bir görevi. 

Hiyerarşiyi yok edin: Kimi zaman kurumsal yapılar 


ğ 


kendi içlerinde oluşturdukları sistemlerin ve bürokrasinin ataletinden kurtulamazlar. Bu noktada inovasyon kültürünü destekleyecek biçimde hiyerarşik duvarların olabildiğince kaldırılması, yaratıcı beyinlere inisiyatif tanınması ve gerektiğinde kuralların limitlerine dek esnetilmesi önem kazanıyor. 

Mantıksız görüneni teşvik edin: Birçok şirket farklı düşünmeyi, kutunun dışına bakabilmeyi ve yenilikçiliği takdir eder ve mümkün olduğunca destekler. Ancak bazen bunlar da yetmez. İmkansız olanı, mantıksız olanı, anlamsız olanı görmek ve desteklemek gerekebilir. 

Hazımsızlıktan ölmeyin: Yazılan birçok makalede şirketlerin yeterince iyi ve yenilikçi fikir ve uygulama bulamadığından dolayı tabir-i caiz ise “fikir açlığından öldüğü” söylenir. Aslında çoğu şirket fikir açlığından değil fikir hazımsızlığından ölüyor. Bu şirketler iyi fikirleri ve uygulamaları hayata geçirmek ve bunları kurumun kültürünün bir parçası haline getirememekten mustarip. Ayrıca fazla projeye eksil beceriler ile girişmek de hazımsızlığı körükler. 

Dış ilişkilere önem verin: Bilginin edinilmesi ve yayılmasında kurumun sınırlarının dışındaki paydaşlar ile ilişkiler ve etkileşim hayati önem taşır. 

En iyileri en hızlı biçimde işe alın: Artık hiçbir kişi veya şirket tek başına her şeyi yapamaz. Bu nedenle farklı becerilere ve yetkinliklere sahip iş ortaklarının kaldıraç etkisini yabana atmayın. Olabildiğince etkili ekipler kurun, işi iyi bilenlerin birikimini sisteme katacak yapıları ve kurguları oluşturun. 

Dr. Ishak'ın altını çizdiği bu yaklaşım roket bilimi değil. Çoğumuza tanıdık gelen bir yaklaşım ancak basit olduğu kadar uygulaması kolay olmayan ve ciddi bir kararlılık gereken bir çaba. Günümüzün rekabetçi dünyasında değişimin hızına uymak ve avantajını yaşamak isteyen şirketler inovasyon kültürünü DNA'larına işlemek zorunda. Burada da asıl görev liderlere düşüyor. 
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Otomotiv 


Dünyasının 
Değişmeyenleri 


© Günümüz otomobillerinin tasarımları her beş ila yedi yılda bir çöpe atılırken modası hiç geçmeyen efsaneler var. Otomotiv dünyasının ikonik modelleri 30 yılı devirse bile aynı tasarımla yaşamaya devam ediyor 


Otomotiv dünyası büyük bir değişimin içinden geçiyor. Markalar akıllı teknolojiler, elektrikli motorlar ve tasarım üzerine milyarlarca dolarlık Ar-Ge harcaması yaparken bazı modeller dondurulmuş gibi... Yıllardır neredeyse aynı tasarımla üretilen modeller adeta yaşayan antikalar. Mercedes Benz, Suzuki, Land Rover, Lada, Morgan gibi markalar ilk üretildiğinde çok sevilen ve efsane haline gelen modelleri hâlâ üretiyor; tabii üzerinde mekanik ve görsel olarak küçük değişikliklerle. Günümüzde üretilen modellerin raf ömrü yaklaşık yedi yıl. Ancak bu modeller kesinlikle ölmeyi reddediyor. Kendi sınıflarında efsane olan modeller ve hikayelerini bir araya getirdik. 


Mercedes G Class a 2 di 


Lada Niva 


Mercedes G Class: ABS'li İlk Otomobil 

38 yaş insanlar için genç bir dönem sayılır. Ama bir 
otomobil 38 yıl boyunca üretiliyorsa efsane sayılabilir. Mercedes G Serisi yaşayan efsanelerden biri. 
İlk kez 1979 yılında üretilen G Serisi, aslında tüm dünyaya askeri araç olarak pazarlanmıştı. Bunun da ötesinde 1920'lerde GI ismiyle üretilse de günümüz- deki kasasını 1979'da gördük. Geliştirme süreci yedi yıl süren bu model 1990 yılına kadar neredeyse hiç değiştirilmeden üretildi. Bu süreçte otomatik şanzuman, klima, vinç gibi özelliklere kavuştu. Hatta otomobil tarihinde AB'nin kullanıldığı ilk araç oldu. Yıllar içinde çeşitli teknik özellikler kazandı ve dış görünüşünde küçük makyajlar yapıldı. Çeşitli versiyonlarıyla dünyanın en ikonik araçlarından 


M TEKNOLOJİ 


Bloomberg Businessweek Türkiye 


1 Ekim 2017 


biri haline geldi. Bugün Mercedes-Benz'in arazi aracı sınıfında ürettiği en lüks modellerden olan G Serisi'nin fiyatı 230 bin euroyu aşıyor. Belki de elektrikli bir motorla birkaç 10 yıl daha yollarda göreceğiz. 


Lada Niva: Rusların Jeep'i 

Muhtemelen Rusya'da üretilen en iyi otomobil olan Lada Niva ilk kez 1979'da piyasaya çıktı. Türkiye'de de özel bir kitlesi olan Lada Niva soğuk ülke şartları için idealdi. VAZ 2121 olarak bilinen Rusların Jeep Cf'si sayılan Niva'yı üreten mühendislerin sadece birkaç önceliği vardı: Ucuz, bakımı kolay ve zor şartlarda yetenekli olmasıydı. Belki de kompakt SUW'un atasıydı. Sıfırın altındaki sıcaklıklarda hiç zorlanma- dan çalışan Niva, Türkiye'de birkaç yıldır üretilmese de Rusya'da satılıyor. Üstelik dört kapılı modelleri de üretilmeye başlandı. Belki de yeni bir distribütörle Türkiye'de yeniden yollarda görebiliriz. 


Suzuki Jimny: Japonların Minik Devi 

Mini SUV konusunda yetenekli olan Japon üreticilerin otomotiv tarihine kazandırdığı en ikonik modellerden biri Suzuki Jimny. İlk kez 4x4 olarak üretilen mini cipi LJ1O'dan sonra Samurai olarak tanıdığımız SJ Serisi Suzuki'yi Türkiye'de de tanıtan marka oldu. 
Bu iki modelden sonra aynı tasarıma bağlı kalarak 
1998 yılında Jimny olarak tanıtıldı. Şirin ama sağlam 
bir gövdede tüm arazi kabiliyetlerine sahipti. Offroad'a çıkmak isteyen ama dev bütçeleri olmayanlar için adeta minik bir kurtarıcı oldu. Türkiye'de hâlâ satılan Jimny tek donanım seviyesine düştü. Umarız üretimi tamamen bitmez ve bu efsane öldürülmez. 


Suzuki Jimny 


Morgan 4/4: Zaman Makinası 

Bu yazıdaki en eski otomobil olan Morgan 4/4, içindekileri 1950'lere götürüyor. 1955-1960 döneminde sadece 386 adet üretilen otomobil, Ford 100E 1,2 litrelik dört vitesli motorla ile donatılmıştı. 2009 yılına dayanan mevcut model, Ford Sigma 1,6 litre ve bir Mazda kaynaklı beş vitesli kombinasyonla satılıyordu. Bu motorla Mazda 
MX-5 kadar sportif olmasa da paranın satın alabileceği en heyecan verici otomobillerden biri sayılır. İngiliz şirket hâlâ isteğe göre tasarımlar ve iç dizaynla üretim yapıyor. 


Land Rover Defender: Arazi Aracının 
Kalaşnikofu 

Land Rover Defender, üretimi geçen yıl bitse de kesinlikle anlatılması gereken bir model. Hemen hemen 50 yaşından küçük herkesin askerde kullandığı veya yolculuk ettiği Defender, 33 yıl boyunca kesintisiz olarak üretildi. Jaguar Land Rover tarafından üretilen Defender'ın kökleri, 
1948 yılındaki orijinal araçlara kadar gidiyor. 
Dünyanın ilk dört çeker araçlarından olan Defender, bir traktör ve off-road aracı olarak düşünülmüştü. Ancak yıllar içinde gücü ve performansıyla tüm dünyadan fanatikler buldu. Her türlü şartta çalışmasıyla Sovyetler Birliği'nin AK-47, yani Kalaşnikof tüfeğinin otomobil versiyonu olarak ünlendi. Defender'ı öldüren ise AB'nin 2020 yılında geçeceği emisyon standartları. Böylece bir efsanenin daha sonuna gelindi. 
Ama belki de elektrikli bir motor ve aynı kasayla geri döner. — İlker Pehlivan 


Morgan 4/4 


Land Rover Defender 
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Getire ABD Yolunda 
15 Temmuz Darbesi 


6 Yurt dışına açılmak için yabancı fonlarla yaptığı 
görüşmeleri kesintiye uğrayan Getir, tekrar masaya oturdu 


İstanbulun neredeyse tüm semtlerine 7/24 sipariş götüren mobil uygulama Getir, bebek bezinden şampuana, meşrubattan yağmurlu günde ihtiyacınız olan şemsiyeye kadar pek çok ürünü en fazla 10 dakika içinde kapınıza getiriyor. Beylikdüzü'nden Pendik'e, Zekeriyaköy'den Kadıköy'e, İstanbul'un neresinde olursanız olun siparişlerinizi kapınıza getiren uygulamanın kurucusu Nazım Salur, mobil uygulama kullanan insanlar için tanıdık bir isim. “Başarılı” olduğunu dile getirdiği ancak şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile sorunlar yaşayan BiTaksi'nin de kurucusu olan Salur'un Getir'i oluşturan fikri de aslında yine BiTaksi'den yola çıkarak oluşmuş. Uygulama aracılığıyla yönlendirdiği taksileri takip ederken, araçların yanlarında sipariş de götürmesinin nasıl olacağını planlamış ve daha sonra bunu taksiler- den “apayrı” olduğunu söylediği bir iş modeliyle yapmaya karar vermiş. 

Getir, akıllı telefonlardan internete bağlanarak kullanılan bir uygulama. Bu nedenle kullanıcı kitlesi başta yeni teknolojilere erken uyum gösteren gençler olsa da, bugün “Getir müdavimleri” arasına ev kadınları bile katılmış. Salur, 2 milyon kişinin programı indirdiğini, aktif kullanıcı sayısının ise 500 bin olduğunu ifade ediyor. Programı indirip kullananların, kullanım sıklıkları ne olursa olsun “aktif kullanıcı” sayıldığını belirtiyor. Programın aylık kullanıcı sayısı 100, sipariş sayısı ise 200 bin. Sepet büyüklüğü ise 30lira. Nazım Salur'a göre Getir, “dünyada 10 dakikada teslimat yapan ilk uygulama” ve arkasında büyük bir teknoloji yatıyor. “Sürekli kod yazıyoruz” diyen Salur, Getiri “ “Olsa da olur olmasa'dan ziyade, “Olursa çok iyi olur” diyerek telefonunuzda bulunduracağınız bir uygulama” diye tanımlıyor. 

Getir, kendisini bir perakende şirketinden önce bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyor ve Salur, “Biz yüzde 70 oranında bir teknoloji şirketiyiz” diyor. 

Getir, bugün Beylikdüzü'nden Kurtköy'e İstanbul nüfusunun yüzde 90O'ını kapsayan bir alana 56 depo, 
120 araç, 400 motosiklet ve bin çeşit ürünle hizmet 
veriyor. Büyük süpermarketlere göre ürün fiyatlarının ortalama yüzde 11 yüksek olduğu Getir, düzenlediği indirim kampanyalarıyla bu farkı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Getir'de alkol ve sigara satışı yasak. Akşam saatlerinde en çok şişe su, maç günleri atıştırmalıklar, pazar sabahları ise ekmek, süt, yumurta ve sucuk gibi kahvaltılıklar isteniyor. Sıcak havaların favorisi 


ise dondurma. 

Nazım Salur, 
Türkiye'de bir süre daha 
İstanbul dışına çıkmayı düşünmediklerini söylüyor. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sekteye uğrayan yurtdışına açılma planları tekrar devreye konmuş. Geçtiğimiz yıl kaynak temini için üç yabancı fon ile sürdürdüklerini ve sonuçlandırma aşamasına geldikleri görüşmelerin 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle kesildiğini belirten Nazım Salur şunları anlatıyor: “50 milyon dolar civarında bir yatırım alacaktık. Bununla da Getir'i San Francisco ile Londra'ya götürecektik. 
Ancak darbe girişimi sonrası yabancı fon yöneticileri gelmeye cesaret edemedi ve görüşmeleri bitirdi. 
Ancak şimdi yeniden görüşmelere başladık. Bu kez ABD'de hedefimiz değişti. Getiri New York'a götüreceğiz. Ancak ilk yurt dışı yatırımımız Londra'da olacak. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa bunu gelecek yılın ilk çeyreğine yetiştirebiliriz.” 

İki yıl önce kurulan Getir, 2016'da dört misli büyümüş. Bu yılın ilk 10 ayında da dört misli gerçekleştirdiklerini belirten Salur, “Gelecek sene üçe katlarız büyümeyi. Ondan sonra da büyüme devam eder” diyor. Getirin New York'a 40 milyon dolarlık yatırımla girmesi gerektiğini söylemesi, şirketin iddiasını da ortaya koyuyor: “Şirketimizin değerini yatırım için görüştüğümüz ve birbirleriyle rekabet eden fonların teklifleri belirleyecek. Hızla büyümeye devam edeceğiz. Birkaç yıl içinde Türkiye'nin ilk Unicorm'u (piyasa değeri hızlı şekilde 1 milyar doları aşan startup) olacağız.” 

Getir son dönemde iş modelini de değiştirmiş. 
Artık franchise yöntemine geçilerek depolar içinde çalışanlara devredilmiş. Parası olan para vermiş, olmayana banka kredisi bulunmuş ve ödemeyi o şekilde yapması sağlanmış. Banka kredisi alamayanlara da Getir, kredi sağlamış. Yani böylelikle Getir bünyesinde birçok patron yaratılıp herkes kendi işinin sahibi haline getirilmiş. Salur bir süre sonra dışarıdan yatırımcılara da bu olanağın sağlanacağını belirterek “Daha şimdiden sırada 300 yatırımcı var” diyor. —Ruhi Sanyer 


SÖZÜN ÖZÜ Getir'in kurucusu Nazım Salur, “Hedefimiz birkaç yılda Türkiye'nin ilk Unicorn'u olmak” diyor. 
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A Getir'in kurucusu 
Nazım Salur 


ARTIK DERGİNİZİ getir'den SATIN 
ALABİLİRSİNİZ. 
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İsmail Hakkı Polat 


Bitcoin, Blockchain > * 
ve Otesi... 


Son dönemde özellikle finans çevrelerinde sürekli dillendirilen 
"Asıl devrim Bitcoin değil, onun altyapısı Blockchain!" söylemi ne derece rasyonel? 


Bitcoir'in son birkaç yıldaki baş döndürücü performansı- nın ardından piyasalara çıkan Ethereum, Ripple gibi (kripto para olarak da tanımlanan) Bitcoin türevlerine de yatırımcıların yoğun ilgisi, 2017 yılı başında 17,5 milyar dolar olan bu pazarın toplam değerini 170 milyar dolara kadar yükseltti. 
Önceleri ağırlıkla yatırımcıların ilgisini çeken kripto paranın işleyiş biçiminin gelecekte sadece finans değil hemen her sektörde etkili olabileceğinin anlaşılmasıyla birlikte, başta dijital olmak üzere her alandaki girişimcinin de zihninde fırsat ışıkları yanmaya başladı. Sanırım bu yüzden, konuya ilişkin çok sayıda soru, mesaj, eğitim ve konuşma talebi geliyor son dönemde. 

Ancak gelen taleplerin kimisinde şöyle ilginç bir not da düşülüyor: “Biz Bitcoin'e değil onun altyapısını oluşturan Blockchain teknolojisine odaklanmak istiyoruz!” 
Son dönemde JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon tarafından bayraktarlığı yapılan “Bitcoin yatırımcılar için fazlasıyla spekülatif ve onları eninde sonunda mağdur edecek. 
Ama onun altyapısı Blockchain bir devrim ve biz de zaten ona odaklanıyoruz” yaklaşımı, kimi finans çevreleri tarafından dillere pelesenk edilmekte. Bitcoir'i en başından beri bir tehdit olarak gören ve kendi varlıklarını sürdürebilmek için Bitcoirv'in yıkıcı özelliklerini kuşanarak onu kendi silahıyla vurmak gibi bir arzunun adeta bir dışavurumu olan bu söylem, aslında konuyu tam anlamıyla kavramamız adına daha işin başından bir önyargı oluşturmakta. 

Kuşkusuz Blockchain, Bitcoin'in tam kalbinde yatan bir cevher. Kabaca, dijitalleştirilmiş bir varlığın internet üzerindeki bir noktadan diğerine aracısız, güvenli, anonim, zaman-mekândan bağımsız ve hızla aktarılmasını sağlayan ve ilk işlemden sonuncuya tüm bu aktarım kayıtlarının herkese açık bir dijital defterde birbirine blok blok zincirlenerek tutulduğu bir dijital transfer ve kayıt platformu olarak da tanımlayabiliriz. Blockchain'in finans dışında sayısız alanda da yenilikçi kullanımları olacak. Blockchain'i yıkıcı yenilik (disruption) seviyesinde kullanabilmek içinse, Bitcoin ve türevi kripto paraların nasıl çalıştığını anlamaya ve Blockchain'i o mantıkla entegre biçimde kullanmaya ihtiyaç var. Bunu yaptıkça kripto paraların çok daha farklı ve yıkıcı özelliklerini benimsemek de kaçınılmaz. Basit bir örnek, kripto paraların halka arz biçimi olarak tanımlayabileceğimiz 


ih 


ICO (Initial Coin Offering) son dönemde epey ilgi çekiyor. 
Girişimcilere Blockchairn'in ötesinde bir girişimin dijital dünyada nasıl finanse edilebileceğine ilişkin de bir model sunuyor. Türkçe'ye “Kripto Arz” olarak çevrilebilecek bu yöntem sayesinde, dijitalleştirdiğiniz herhangi bir hizmet ya da ürün girişimini melek yatırımcı çıkmazına girmeden bir açıklayıcı doküman (White Paper) hazırlıyor. Bunu internet üzerinden doğrudan irili ufaklı yatırımcılarla buluşturup, sermayenizi mevcut bir kripto para olarak toplayabiliyorsunuz. 

Kuşkusuz bu süreç, regülasyona muhtaç ve halihazırda Çin ve Rusya gibi ülkelerde lisansa bağlanma sürecinde. 
Ancak halihazırda bu şekilde binin üzerinde girişim var ve bunların dünyanın dört bir yanından da yatırımcısı var. Bu açıdan bakılınca, ülkemiz girişimcilerinin sermaye sorunlarına dünyadan kaynak sağlaması gibi bir artısı da var. Yeni nesil akıllı kontratlarla noter, banka gibi aracıları ortadan kaldırmaya aday NEO, bankacılık sistemine aracısız, güvenli, hızlı para transferi özelliğini getirmek için çok sayıda bankanın altyapısını geliştiren Ripple, oyun sektöründe para yerine kullanılıp yaygınlaşmaya başlayan GameCredits gibi örnekler verilebilir. MobileGO gibi piyasaya arz edilen kripto paranın ICO ile birlikte oluşturdukları geniş tabanlı sahiplik yapısı ve ekosistemlerini görmezden gelip salt Blockchain özelliklerine sahip bir uygulama gibi söz etmek son derece yüzeysel bir değerlendirme olur. Bunun dışında Musicoin gibi eser sahiplerinin telif haklarını korumak için şeffaf bir telif defteri tutan ama kâr amacı gütmeyen bir para yapısı da bu konuda çalışan tüm telif kuruluşlarını devreden çıkarmaya aday. Fakat bunu yapabilmesinin nedeni, sadece Blockchain altyapısı değil onun da ötesinde bir para sistemi olmasıdır. 
Kuşkusuz sadece Blockchain özelliğiyle hayata geçirilecek uygulamalar olabilir ama onların hem yerine kullanılabilecek kripto imza, e-imza gibi alternatiflerin halihazırda var olduğunu, hem de hiçbir sektörde dönüşüm yaratabilecek bir yıkıcı etkiye ulaşamayacağı düşüncesindeyim. 

Sonuç olarak, Bitcoin ile başlayan bu yeni dönüşümü anlayabilmek ve bundan kendimize, kurumumuza veya ülkemize fayda sağlayabilmek için Blockchain'e odaklanmak yerine birkaç adım geriye çekilip büyük resme yani kripto para kavramına ve onun nasıl işlediğine bakmak daha anlamlı. 
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Atıf Unaldı 


Sanal Para ve Blok 
Zincir Ekonomisi 


Blockchain aslında dijital dönüşümün de en etkili alanlarından biri 


FinansalForum'da, altın karşılığı bulunmayan bir ekonomi: nin sanal olduğunu söylediğim günden bu yana neredeyse 
20 yıl geçti. Artık bu ilişkinin yeniden kurulmasını beklemek ne kadar romantik bir bakış açısıysa, sanal paranın bir dayanağının olmadığını düşünmek de aynı oranda garip geliyor bana. 

İsterseniz size kısaca uzmanların verdiği, sanal para madenciliği ile ilgili rakamları ileterek başlayayım. GPU üzerinden yapılan madencilikten son üç ayda Türkiye'ye giren para 10 milyon dolar civarlarında. ASIC madenciliğinde ise bu rakam 2 milyon doları buluyor. 

Ancak gün geçtikçe sanal para madenciliği için oluşturmanız gereken donanım ve elektrik maliyeti o kadar yükseliyor ki, bunu zararlı yazılımlar aracılığı ile oluşturulan botnet'lerle yapan dijital çeteler oluşmuş. Kaspersky Lab'ın bu konudaki araştırması dört bin cihazdan oluşan kanunsuz bir botnet'in ayda 30 bin dolar civarında bir sanal para madenciliği yapabileceği yolunda. Kaspersky Lab uzmanları bu konuda yaptıkları araştırmada 5 bin bilgisayardan oluşan bir botnet'in 200 bin dolardan fazla gelir elde ettigine şahit olduklarını iletiyor. 

Tabii Bitcoin ekosistemi bununla da kalmıyor. 2015 yılında dünya genelinde 415 Bitcoin ATMWsi varken Eylül 2017 itibariyle bu sayının üç katına, bin 516'ya çıktığını biliyoruz. 
Tabii bu ATM'lerin yarıdan fazlasının Amerika'da olduğunu söylememize sanıyorum gerek yok. Dünya üzerindeki en pahalı sanal para olan Bitcoin'in fiyatı konusunda elimdeki coinmarketcap araştırması bu ay için 3 bin 969 dolar fiyat verirken, Google'ın Midmarketrates'den aldığı rakam 4 bin 
73 dolar. Yani Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Üstelik 
Twitter'da yaptığım anket de gösteriyor ki, Bitcoin'in yükseleceği düşüncesinde olanların oranı yüzde 82. Bitcoin 
en yüksek fiyata sahip olan sanal para olmakla birlikte 26 
Eylül itibariyle rezervlerine, Etherum ve Litecoin da yetişmek üzeredir. 


Buraya Nereden Geldik? 
Aslında sanal para ve onun üzerine oturduğu blok zincir (Blockchain) teknolojisinin ortaya çıkışı çok da eskilere dayanmıyor. Blok zinciri fikri ilk olarak Satoshi Nakamoto'nun 2008'de kripto para fikri olan Bitcoin'i ortaya koyduğu makalede çıkmıştır. Kripto para makalesiyle beraber gelen dağıtık veri tabanı fikri sanal para üzerindeki birden fazla harcanma problemine bir çözüm olarak önerilmiştir. 

Bu koca ekonominin mirarı Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekle birlikte Amerika'da yaşayan 5 Nisan 


1975 doğumlu Japon bir bilgisayar mühendisi olduğu tahmin 
edilmektedir. Eylül 2017 itibari ile Nakamoto'nun elinde bulunduğu varsayılan 1 milyon Bitcoin'in değerinin 4 milyar dolarlık bir servete tekabül ettiği söyleniyor. 

Bitcoin aslında bir blok zincir teknolojisi. Kısaca dağıtık yapılı veri tabanı olan blok zincir teknolojisi, sadece finans değil birçok alanda kullanılabiliyor. Güvenlik, kimlik denetimi kullanılan en önemli alanlardan biri. 

Blockchain aslında dijital dönüşümün de en etkili alanlarından biri. Blok zincir teknolojileri sayesinde operasyonel maliyetler yüzde 73 oranında düşüyor. Tabii bu sektörel bazda değişiyor. Güvenlik ve ana sermaye maliyetlerini de düşürmesi, birçok sektör tarafından dijital dönüşümün en önemli parçası olarak kullanılacağını gösteriyor. 

Blok zincirler finans ve kimlik kontrolü sektörlerinde çoğunlukla kullanılırken, iletişim alanında da ciddi bir şifreleme yöntemi. Mahremiyetin önemli olduğu alanlarda da çokça kullanılan blok zincirler, yapısı itibariyle dağıtılmış (decentralised) yapıların yönetiminde de ciddi avantajlar sağlıyor. 


Dağıtılmış Yapılar 

Bitcoin ve devamında blok zincirler, yapısı gereği dağıtık yapıdalardır. Dağınık olmayan, merkezi yapılar çağımızın en ciddi güvenlik problemlerinin sebebi olduğu için, aslında internetin yaygınlaşması ile dağıtılmış yapılar çokça kullandığımız çözümler arasına girmiştir. Merkezi yapıların neden güvenlikli olmadığını burada anlatmak çok mümkün olmasa da, son dönemde Eguifax olayı en belirgin örnek durumlardan biridir. ABD'de kredi derecelendirme kuruluşu olan Eguifax, toplamda 143 milyon vatandaşının kimlik ve kredi bilgilerini çaldırmıştır. Bu tip büyük miktardaki hesap bilgisi, kişisel bilgi çalınması durumu, şifresini zorlaştırmak için kılı kırk yaran ve sonra o zorlaştırdığı şifreyi hatırlamakta çok zorlanan biz kullanıcıların bu enerjilerini boşa çıkarmaktadır. Ancak buna rağmen şu ana kadar bu büyük açıkları verip, skandallara sebep olan kurumlara nedense hiçbir tazminat davası açılmamıştır. 

Hizmet parasız verilse bile, şifrelerimizin üçüncü şahıslar tarafından bilinmesi derin öğrenme yöntemi ile ciddi büyük tehditlere dönüşebilir. Bu bence tazminat davasın- dan daha ciddi bir kamu davası olmalıdır. 
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OKUNMALI? 


İrili ufaklı her şirketin boğuştuğu günümüzde yeni sorun: 

Veriyi anlamlandırabilmek. Peki, dijitalleşme sürecinde 

halen yol kat edememiş, ağır aksak ilerleyen şirketler, veri 

savaşında geride kalırlarsa ne olacak? Nesnelerin İnterneti 

çağında, ellerindeki 'çöp' veriyi okuyabilecekler mi? ALP BÖRÜ 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afein ihtiyaçlarını gidermek için çıktıkları molada kahve makinesinin boş olmasından dem vuran Cambridge 
Üniversitesi'nin akademisyenleri, 1991 
yılında yenilikçi bir fikirle sıkıntılarına çözüm buluyor. 
Kahve makinesinin anlık fotoğrafını bilgisayarlarına gönderen bir mekanizma tasarlıyorlar. Kurdukları kamera sistemiyle kahve makinesini anbean görüntüleyebiliyor, böylece kafein molasına çıktıkları zaman eli boş dönmüyorlar. Peki, bir kameradan gelen fotoğraflar ve kahve makinesi arasındaki ilişki, internet ve nesnelerin arasındaki ilişkiyi nasıl ortaya koyabilir? 

Teknolojinin ve dolayısıyla internetin gelişiminde 1991 yılından beri köprünün altından çok sular akmışa benziyor. Günümüzde, hayatımızı kolaylaştıran nesnelerin basit bir kurumla internete bağlanabilmesi, aralarındaki entegrasyonu ve etkileşimi de gündeme getiriyor. Dolayısıyla aynı Cambridge'li akademisyenlerin yıllar önce yaptığı gibi, yanınızdan ayırmadığınız “akıllr telefonunuz, yine önüne “akıllı” sıfatını almış evinizdeki buzdolabınızla iletişime geçebiliyor, size ideal çözümler ve hizmetler sunabiliyor. 
Elbette, internete bağlı iki cihaz arasındaki etkileşim sadece basit bir kahve makinesinden ibaret değil. Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan bu kavram, içerisinde milyarlarca dolar büyüklügünde ekonomik değer barındıran bir bilişim ekosistemi. 

Öyle ki, araştırma şirketi Gartner'ın rakamları da bu büyüklüğü doğruluyor. Nesnelerin İnterneti pazarı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 31 artışla 2017 yılında 2 trilyon dolara ulaşmış durumda. 
Yine aynı araştırmanın verilerine göre, dünya genelinde birbiriyle konuşan 8,4 milyar cihaz bulunuyor. Çin, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ise bu pazarın yüzde 67”sini oluşturuyor. 

Gartner'ın konu hakkında yaptığı gelecek tahminleri de oldukça iddialı rakamlar içeriyor. 2020'ye kadar 20 milyar cihazın birbiriyle bağlanacağı (ya da konuşacağı) tahmin ediliyor. Bu rakam hem işletmelerin hem de tüketicilerin toplamda 3 trilyon dolara yakın (2,9 trilyon dolar) Nesnelerin İnterneti harcaması yapacağını gösteriyor. Bir diğer ifadeyle, Nesnelerin İnterneti, bilişim ve operasyon teknolojilerinin geleceğine damga vuracak; yaratacağı değerle hem dikey hem yatay sektörlere doğrudan etki edecek. 

Bu gerçeğin farkında olan teknoloji şirketleri ise Nesnelerin İnterneti'ne yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Üstelik bazılarının salt teknoloji şirketi olması da gerekmiyor; Tokyo merkezli sanayi devi Hitachi, bu şirketlerin öne çıkanlarından biri. Geçtiğimiz ay İstanbul'a gelen Hitachi'nin uluslararası bir yöneticisi, 100 milyar dolar değerindeki şirketlerinin 80 milyar dolarının endüstriden (nükleer tesisler, ağır sanayi, tren, medikal ekipmanlar vb.), geri kalan 20 milyar doların ise bilişim teknolojilerinden geldiğini söylemişti. Öyle görülüyor ki şirket, muazzam bir şekilde büyüyen Nesnelerin İnterneti pazarına gözünü dikmiş durumda; sadece veri üzerine yoğunlaşan şirketlerini tek bir çatı altında toplayıp, yatırımlarını buraya kanalize ediyor. 
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4“ Peki, Hitachi'nin bu atılımı ne anlam ifade ediyor? Vantara adını verdikleri çatı şirketle, Hitachi'nin finans, kamu, üretim, enerji ve ulaştırma gibi sektörlerdeki tecrübesini veriye aktaracaklar. Örneğin, ağır sanayi üretimindeki kazanımlarını veri analitiğiyle birleştirebilecekler. Birçok konvansiyonel şirketin dijitalleşmek için çırpındığı bu yeni dönemde, Vantara'nın operasyon ve bilişim teknolojilerindeki know-how! yol gösterici olabilir. 

Şirket, Vantara'yı katılımın oldukça yoğun olduğu, Las Vegas'ta düzenledikleri üç günlük etkinlikte tanıttı. Ağır İngilizce aksanıyla, iş ortakları ve gazetecilerin karşısına geçen Hitachi CEO'su Toshiaki Higashihara, ellerindeki verinin gücünü anlamlı iş eylemlerine dönüştürmeleri konusunda müşterilerine uzun yıllardır yardım ettiklerini söylüyor: “Dünyanın dijital araçlar ve süreçlerle dönüştüğü bu günlerde, en güçlü dijital çözüm şirketlerimiz, müşterilerimizin faaliyetlerini bir şekilde etkileyecek ve topluma fayda sağlayacak yeni bir Hitachi şirketi olarak bir araya getiriyoruz. Hitachi Vantara'nın oluşturulması, Hitachi'nin müşterileri ve ortaklarıyla iş birliği içerisinde bir şeyler yaratmaya ve Nesnelerin İnterneti çağı için gerçek bir inovasyon ortağı olmaya olan adanmışlığını gösteriyor” diye konuşuyor Higashihara. 

Dijitalleşmede atılan adımlar ve verinin anlam kazanması, birçok konuyu beraberinde getiriyor; sosyal inovasyon da bu ana başlıklardan biri. Vantara'yla beraber, sosyal inovasyon alanında ilerleme daha mümkün olabilir. Higashihara, "Hitachi Vantara, Hitachi olarak müşterek kurumsal vizyonumuz olan sosyal inovasyon alanında ilerlemeye devam ederken, yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor" diyor ve devam ediyor: "Hitachi, ellerindeki verinin gücünü anlamlı iş eylemlerine dönüştürmeleri konusunda müşterilerine uzun yıllardır yardım ediyor.” 

Eldeki veriyi tamamen doğru anlamak ve bunu analitik bir şekilde ele almak, her şirket için çok da mümkün olmayabilir. 
Las Vegas”ta bir araya geldiğimiz Hitachi CIO'su Renee McKaskle, dünya genelinde toplanan verinin sadece yüzde “inin doğru şekilde kullanıldığını söylüyor. “İrili ufaklı her şirketin, çözemedikleri bir yığın verisini analitik gücümüzle anlamlı hale getirmeye yardım ediyoruz. Günümüzde, her şirketin elinde yığınla veri var; çok büyük bir kısmı da çöp. Elimizdeki istatistikler, toplanan verinin sadece yüzde “inin doğru bir şekilde kullanıldığını gösteriyor. Dolayısıyla bu, bilinmeyen fırsatlar demek. Geriye kalan yüzde 95'lik veriyi toparlamak çocuk oyuncağı değil.» 

Peki ya neden? McKaskle cevaplıyor: “Nesnelerin İnterneti'nden çıkan verinin çoğu operasyon teknolojilerinden geliyor. Hitachi'nin avantajını düşünün. Hitachi zaten halihazırda 


TOPLANAN 
VERİNİN 
SADECE YÜZDE 
5'İ DOĞRU 

BİR ŞEKİLDE 
KULLANILIYOR. 


operasyon teknolojileri yapıyor. Yani hangi cihazdan nasıl bir veri çıkacağını biliyoruz ve konuya fazlasıyla hakimiz. Ortaya saçılan bu verileri sindirebilecek bir teknolojiye sahibiz. Üstelik en ufak işletmesinden en büyüğüne kadar, kullanılacak verileri detaylandırabiliyor ve anlamlı kılıyoruz. Şirketin 100 yıllık deneyimi de buna ışık tutuyor. Örneğin, daha ortada sensör yokken ağır sanayi makineleri üretiyorduk. Şimdilerde ise birbirleriyle konuşan iş makinelerini üretiyor ve çıkan verileri de analitik bir şekilde yönetiyoruz.” 

Günümüz dünyasında sadece ağır sanayi üretimi değil, hemen hemen her sektör dijitalleşme gerçeğiyle karşı karşıya. 
Bu, oldukça geniş bir skala; e-ticaret yoluyla işlerini artırmak isteyen bir KOBİ de tüm altyapısını bulut bilişime taşımak isteyen geleneksel bir perakende şirketi de dijitalleşmek istiyor. 
Vantara'nın sunumu yapıldıktan hemen sonra konuşma fırsatı bulduğumuz Hitachi CMO'su Asim Zaheer, müşteri ve pazarlama ilişkilerini irdeliyor. Harvard Business Review dergisinde, 


Hitachi, veriye odaklanırken aynı zamanda tren, iş makineleri, medikal cihazlar gibi alanlarda da üretimine devam ediyor 
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Nesnelerin İnterneti Pazarı 2020'de 3 Trilyon Doları Bulacak 


Kategori 2016 2017 2018 2020 

Tüketici 532,515 725,696 985,348 1,494,466 

Çapraz Sektörler” 212,069 280,059 372,989 567,659 

Spesifik Dikey 

Sektörler” 634.921 683,817 736.543 863,662 

Toplam 1,379,.505 1,689,572 2,094,881 2,925.787 

"Birbirleriyle kesişen sektörler. Örn. Akıllı telefon ve sensörü Kaynak: Gartner “Birbirini dikey kesen sektörler. Örn, Akıllı evler ve bulut bilişim sistemleri 


Bill Lee'nin kaleme aldığı, Müşteri Farkındalığı Nasıl Artırılır? 
adlı makalede, konu hakkındaki görüşleri adeta bir harita niteliğinde. Zaheer, KOBİ ya da startup fark etmez, dijitalleşme sürecinde dışarıdan yardım alınmasının gerekliliğini savunuyor. “Hizmet sağlayıcılardan destek almaları gerek. Aynı şekilde altyapılarını bulut bilişim sistemlerine kaydırmak zorundalar. 
Bunu yaparken kendi içlerinde, herhangi bir bilişim uzmanıyla çalışmak yerine, dışarıdan hizmete başvurmaları en akıllıcası olur. Nitekim içeride bir bulut altyapısı kurmak astarı yüzünden pahalıya gelebilir ve aynı şekilde güvenli olmayabilir. Sadece maliyet değil, siber güvenlik de bir başka mühim konu. Zaten düşük bütçeli olan bu işletmeler (KOBİ'ler ya da startup'lar) ellerindeki veriyi anlamlandırmak isterken kaybetme riskiyle de karşı karşıya kalabilir.” 

Keza KOBİ'ler için dijitalleşme son zamanlarda sıklıkla tartışılan bir konu. Rakamlar, Türkiye'de KOBİlerin halen dijitalleşmede istenilen seviyede olmadığını gösteriyor. TÜBİSAD'ın yayınladığı 2016 yılına ait e-ticaret verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 24 büyüyerek 30,8 milyar liraya ulaşmış durumda. E-ticaretin toplam perakende pazarına oranı ise yüzde 3,5. Bu oran İngiltere'de yüzde 8,5, ABD'de ise yüzde 10 seviyesinde. Bir diğer ifadeyle, Türkiye'deki KOBİ'ler için gidilecek daha uzun bir yol var. 

Elbette dijitalleşme süreci, özel sektörün tek başına hareket edebileceği bir ortam değil. Hem Avrupa Birliği(AB) hem de ABD'de konuyla ilgili birçok sert regülasyon bulunuyor. Şirketler her veriyi istediği gibi kullanamıyor; belirli düzenlemeler ışığında hareket edebiliyor. Hitachi'nin regülasyon teknolojileri, risk ve finansal hizmetlerden sorumlu başkanı Nirvana Farhadi, finans sektöründe 25 yıl çalışmış bir isim. Dolayısıyla regülasyonların su gibi aktığı bir sektörden geliyor. Farhadi'ye, kısıtlayıcı regülasyonların dijitalleşme sürecine ne gibi etkileri olduğunu soruyoruz. Kısıtlayıcı regülasyonlar inovatif gelişim için engel olabilir mi? Farhadi, ucu bucağı olmayan bir alanda 


çalışmaktansa, regülasyonlarla düzenlenmiş ve kısıtlanmış bir ortamda yaratıcılığın daha fazla ön plana çıkacağını söylüyor. 
“Regülasyonlar engel değil, gelişim için bir fırsat.” 

Türkiye pazarında faaliyet gösteren Amerikalı bir teknoloji şirketinin Türk yöneticisi, regülasyonların esnek kaldığı ortamın avantaj olarak görülebileceğini söylüyordu: “Fakat Türkiye'deki regülasyonlar, gümrükle ilgili süreçler ve benzer pazar şartları yıkıcı yabancı şirketlerin Türkiye'ye girmesinin biraz gecikmesine neden olabiliyor. Bu da Türk şirketlerin önündeki fırsat süresini biraz uzatıyor.” 

Peki, Farhadi bu konuda ne düşünüyor? AB'deki katı düzenlemelere kıyasla, Türkiye'de regülasyon boşluklarının olması engel mi yoksa bir avantaj mı? Türkiye özelinde yorum yapmaktan kaçınan Farhadi, regülasyonların varlığının dijitalleşme sürecinde her ne olursa olsun önemli olduğunu söylüyor. Farhadi'ye göre bu durum, kısa vadeli kazanım getiriyor gibi gözükse de uzun vadeli perspektifte dijitalleşmede gelişimi engelleyebilir. 

Kuşkusuz, dijitalleşmeyi başarabilen şirketler için veri daha da fazla önem kazanacak. Dolayısıyla ne olursa olsun, şirketler için verinin başrol oynadığı bir dönemden geçildiğini söylemek mümkün. Hitachi Data Systems Ürün ve Çözümlerden Sorumlu EMEA Başkan Yardımcısı Steve Furniss, “Sürekli olarak bu verileri nasıl kullanacağımızı konuşuyoruz. Nesnelerin İnterneti, bu verilerin toplanmış hali olacak. Bilişim teknolojilerinin geldiği yerin veri temelli olduğunu söylemek mümkün. Üstelik veri, oldukça pahalı bir iş. Bu yüzden son 20 senedir veri merkezleri yatırımlarından söz ediyoruz” diye konuşuyor ve devam ediyor: “Veri merkezleri açan, işleten şirketler bile verinin önemini halen tam olarak kavrayabilmiş değil; sadece veri topluyor, hangisinin değerli olduğunu bilmiyor. Biz ise sadece veriyi toplamak değil, analitik olarak kullanmak için buna yatırım yapıyoruz. Yaptığımız şeyi basit bir şekilde anlatmak gerekirse, yapısal ve yapısal olmayan verileri birleştirip, hangisinin katma değer yaratıp yaratmadığını değerlendiriyoruz.” © 
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Daha Yakın lenty Inc.'in San Francisco Körfezi kıyılarındaki kapalı P| tarım sahasına girmeden önce, pantolon ve kapalı ayakkabılar giydiğinizden emin olun. Topuklulara kesinlikle izin verilmiyor. Ve uzun saçlıysanız toplamakta fayda var. 

İlk durağınız temizleme odası oluyor. Kapıyı açtığınız gibi arkanızdan havanın “vınlama” sesi geliyor; kapanırken de üzerinizdeki tozlardan ve atıklardan kurtuluyorsunuz. Beyaz bir elbise giyiyor, bir kullanımlık galoşları takıyor ve renkli mercekleri olan bir çift gözlük kuşanıyoruz. Gıda güvenliğini sağlayan eldivenleri giymeden önce, elinizi lavaboda yıkıyorsunuz. 
Daha sonra içinde temiz ve steril bir sıvının bulunduğu sığ bir havuza girdikten sonra, şirketin yetiştirme odası dediği yere çıkan kapıyı açıyorsunuz. Burada bir hava banyosu daha yapıyorsunuz ve temizleme odasında üzerinize yapışan tüm tozlardan bir kez daha kurtuluyorsunuz. 

Yetiştirme odası, uç bucak tanımadan uzanan, yaklaşık yedi metre boyundaki bol yapraklı bitkileri aydınlatan pembe ve mor led ışıklar olan tuhaf bir ormanı anımsatıyor. İçerisi de orman gibi kokuyor; fakat nem veya yosun yok. Bitkiler bölmelerin içinden yana doğru büyüyor. Bu bölmede marul, kızıl lahana, yaz fesleğeni ve 15 tane daha atıştırmalık bitki yetişiyor. 
4 bin 500 metrekarelik, 4 dönümden birazcık daha büyük bu 
alandan, yılda yaklaşık 900 ton marul elde ediliyor. 

Sebze bölmelerine daha da yakından bakınca, yaprakların arasında gizlenmiş 7 bin 500 kızıl ötesi kamera ve 35 bin sensörden birisini zor da olsa fark edebiliyorsunuz. Tüm bu sensörler odanın sıcaklık, nem ve karbondioksit seviyesi gibi değerlerini ölçerken, kameralar da bitkilerin büyüme safhalarını kayıt altına alıyor. 

Buradan elde edilen veriler çiftliğin verimini, bitkilerinse lezzetini artırmak için uğraşan Plenty Inc'ın botanist ve yapay zeka uzmanlarına gidiyor. Mahsullere yaklaşınca, belki bir veya iki uğur böceği görebilirsiniz. Onların amacı, bir şekilde temizleme odasını aşan zararlı böcekleri yemek. “Biz tarım ilacı yemeyelim diye bedavaya çalışıyorlar” diyor Plenty?nin CEO'su Matt Barnard. 

44 yaşındaki Barnard, Wisconsir'in tarım bölgelerinden 
Door County'de, 640 dönümlük bir elma ve vişne bahçesinde büyüdü. Burası meyve toplayan turistlerin sık sık geldiği bir yerdi. Şimdilerle Barnard ve dört yaşındaki startup'ı, ürünlerin geliştirilmesi ve tüketimi konularında radikal bir değişiklik yapmayı hedefliyor. Emory University'deki araştırmacılara göre, toplam meyve ve sebze üretimi, küresel beslenme için gereken- den yüzde 22 az. Bu kıtlığın daha da kötüleşmesi bekleniyor. 
Son yıllarda tarım alanları bu farkı kapamak isteyen şirketlerle dolmuş olsa da, bunların içinde en çok gelecek vaad eden Plenty gibi görünüyor. Bunun iki nedeni var: İlki, tarımsal verimliliği ciddi miktarda artıran teknolojisi. İlk denemeleri yapanlar, sebze ve meyvelerin, geleneksel çiftliklerin ve risk sermayeleri tarafından desteklenen rakiplerinin ürünlerinden daha kaliteli olduğunu söylüyor. İkinci nedense, Japon telekom devi SoftBank Group'tan Temmuz ayında alınan 200 milyon dolarlık yatırım. 
Bu, tarihin en büyük tarım teknolojileri yatırımı. 

SoftBak CEO'su Masayoshi Son'un destekleriyle, Plenty nihai hedefin ulaşma 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Ziyaretçiler Plenty'nin Güney San Francisco 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sürecini hızlandıracak bağlantı ve maddi kaynağı var. Bu hedef, dünyadaki büyük şehirlerin (500 kadar) tümünün eteklerine devasa kapalı çiftlikler inşa etmek. Böyle bir dünyada, gıdalar tarladan sofraya günler veya haftalar değil, saatler içinde gidecek. Barnard, nasıl genişleyeceğinin planını yaparken, dört farklı kıtadaki 15 ülkenin yetkilileriyle ve ayrıca Amazon. 
com ile Wal-Mart Stores'un yöneticileriyle görüştüğünü söylüyor. (Amazon CEO'sunun kendi kişisel fonu Bezos Expeditions da projeye yatırım yaptı.) Barnard gelecek yıl itibarıyla ABD dışında da çiftlikler açmayı düşünüyor. 
Bay Area bölgesindeki ilk çiftlik, 2017'in sonları itibarıyla San Francisco'daki marketlere teslimat yapmaya başlayacak. 
“Biz insanlara daha lezzetli ve daha sağlıklı gıdalar veriyoruz” diyor Barnard. Bu lafı sık sık söylüyor. 

Plenty, kendi modellerinin küresel beslenme açığının ancak bir kısmını kapatabileceğini kabul ediyor; başka yenilikçi girişimlere ve alışılagelmiş çiftliklere de ihtiyaç var. Barnard bu girişiminin, rutinini bozmak istediği zincirin parçası olan 


Şirketin gökkuşağı pazısı ve diğer mahsulleri direklerden yanlara doğru büyüyor 


endüstriyel çiftlik ve komplekslere rakip olmadığını göstermek için çok dikkatli davranıyor. Güney San Francisco'dakine benzer kapalı yetiştirme alanlarının, organik gıdaları Walmart fiyatlarına sunabileceğini kanıtlamaya odaklanmış durumda. Eldeki 
200 milyon dolara rağmen, bu kolay bir iş değil. ABD Tarım 
Bakanlığı'nın yatırım kolu olan Ulusal Gıda ve Tarım Enstitüsü Direktörü Sonny Ramaswamy, “Burada ciddi bir ölçeklemeden bahsediyoruz” diyor ve ekliyor: “Olay, “iş her zaman sağlam yürüyecek mi?” sorusuna geliyor. Peki kalite kontrolü koruyabilecek misiniz?” 

Depolar ve çatılar gibi alışılagelmişin dışındaki yerlerde gıda üretme fikri yıllarca öne çıkarıldı. Çünkü bu su kesintileri, ekilebilir alanların azlığı ve tarımda genç nüfusun giderek azalması gibi sorunlara karşı ikna edici bir çözüm olabilirdi. Bu yöntem, uluslararası ticaret sistemindeki inanılmaz boyutlara varan israfı da azaltabilir. Bain & Co/ya göre ABD sebze ve meyvenin yüzde 35'ini ithal ediyor. Kaliforniya ve Arizona'da üretilen yeşil yapraklı sebzeler de perakendeciye ulaşmadan önce 
3200 km kadar yol kat ediyor. Yani kısacası, sadece iki hafta 
boyunca çekici ve tüketilir durumda kalacak olan sebzelerin taşınması sırasında epey bir vakit kaybediliyordu. 

Dikey çiftlikler ne var ki şimdiye kadar bir patlama yapamadı. 
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Anthony Secviar bir sonraki restoran menüsünü kapalı çiftliğin sebzelerinden yola çıkarak hazırlıyor 


Son yıllarda sektörün öncüsü konumunda olan Atlanta'daki PodPonics, Şikago'daki FarmedHere ve Vancouver'daki Local Garder'in kapanması gerekti. Bazılarının tasarımı problemliydi, diğerleri ise işe çok erken bir zamanda, donanım maliyetinin yüksek olduğu bir dönemde girmişti. New York, Brooklyn'deki Gotham Greens ve New Jersey, Newark”taki AeroFarms gelecek vaat ediyor gibi görünüyor, fakat son derece iddialı planları için Plenty'ninkine benzer bir para toplayamadılar. 

Bu şirketlerin birden fazlası tarımsal veya finansal konularda uzmanlıkları yetmediği için kepenk indirirken, Barnard'ın Bay Area bölgesindeki depoda biten sıra dışı yolculuğu, onu bu proje için ideal kişi yapıyor. Barnard, hayatının beklenmedik bir don olayı veya traktör arızası yüzünden ters gitmesi ihtimalinden rahatsız olarak bahçede yaşamaya devam etmektense farklı bir yol seçti. Nihayetinde bir telekomünikasyon yöneticisi oldu; daha sonra da bir özel sermaye şirketinin ortağı. 
Kurumsal hayatta geçirdiği 20 yılın ardından 2007 yılında, suyu işleme ve saklama teknolojilerine yatırım yapan kendi şirketini kurdu. Bir yatırımcının dikey tarıma para koymayı düşündügünü söylemesiyle beraber, konu üzerine araştırmaya başladı ve kısa zamanda gıda ve tarımsal arazi darlığı konularına kafayı taktı. “Tedarik zincirinin uzunluğu; aldığı vakit ve kat ettiği > 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< mesafe, yetiştirdiğimiz gıdaların yarısını çöpe atmamız anlamına geliyor” diyen Barnard, aylar boyunca çiftçiler, dağıtımcılar, marketler ve nihayetinde Nate Storey ile uzun konuşmalar yaptı. 

Montanalı çiftçilerin torunu olan 36 yaşındaki Storey, çocukluğunun büyük kısmını altı kardeşiyle beraber ekim yaparak ve bahçeyle ilgilenerek geçirdi. Hava kuvvetlerindeki babaları (yarbay rütbesiyle emekli oldu), birkaç yılda bir üsten diğerine taşınırken, ailesi mutfak masraflarından tasarruf edebilmek için ekim yapmaya ve bitki yetiştirmeye başladı. “Ben her zaman çiftçilikle ve aile mirasını devam ettirmekle ilgiliydim; fakat bu işlerin yapılma biçimi beni bıktırıyordu” diyor Storey ve ekliyor: “Eğer 18 yaşında bir çocuk olarak, tarım ve çiftlik işlerine girmek istiyorsanız, tarla veya çiftlik almanız için gereken 
3 milyon doları bulamıyorsunuz.» 

Bundan 10 yıl önce, University of Wyoming'de okurken, tıpkı Barnard gibi, sektördeki verimsizliklerin farkına vardı. 
Tarım bilimi ve mahsuller hakkındaki doktora çalışması için dikey tarımı denemeye başladı ve 2009 yılında, diğer dikey tarım tasarımlarına kıyasla, bitkileri daha sık şekilde konumlandırmaya izin veren bir yetiştirme kulesinin patentini aldı. 
O dönem hayattaki birikimlerinin önemli bir kısmı olan 13 bin doları harcayarak, kuleler için gereken malzemeleri aldı ve yakındaki bir garajda çalışmalara başladı. 2013'de Barnard'la tanışana kadar, hobi çiftçilerine birkaç bin kadar, ticari çiftçilere 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ise tek tük kule satışı yaptı. 

Storey, Barnard'ın kurucu ortağı ve Plenty'nin Baş Bilim Sorumlusu (CSO) oldu. Vaktini Wyoming ile San Francisco arasında böldü. İkili birlikte Storey'in tasarımlarını daha da 
büyük, verimli ve otomasyona daha hazır bir hale getirdi. 2014 
yılına gelindiğinde, çiftliği kurmaya hazırlardı. 

Birçok dikey çiftlik, bitkileri uzun bir gardrop'un raflarına benzer alanlarda büyütüyor. Plenty ise, bitkilerin dikey olarak 
büyüdüğü uzun direkler kullanıyor. Direkler arasındaki 12 
cm'lik mesafe nedeniyle, bitkiler çok sıkışık şekilde büyüyor ve taştan duvara benzer bir görüntü oluşturuyor. Plenty'nin düzeninde toprağa ihtiyaç yok. Onun yerine besin maddeleri ve su, direklerin tepesine veriliyor ve işin kalanını da yer çekimi hallediyor. Yatay düzendeki raflar olmadan, bitkileri büyüten ışıklardan gelen fazla ısı, tavandaki havalandırmaya gidiyor. “Fiziğe karşı değil fizikle beraber çalıştığımız için çok tasarruf yapıyoruz” diyor Barnard. 

Su da öyle. Fazladan su, bitki kulelerinin tabanına damlıyor ve içerideki su sistemine karışıyor; burada nem giderici bir sistem soğutma sisteminden kaynaklanan yoğunlaşmayı ve bitkilerin büyümesinden ötürü ortaya çıkaran nemi ayırıyor. Elde edilen su, filtreleniyor ve tekrar çiftliğin besleme sistemine veriliyor. Plenty, ellerindeki teknolojinin geleneksel çiftliklerin yüzde 1'i kadar kullanarak 350 katı kadar mahsul elde edebileceğini söylüyor. (Bundan sonraki en büyük iddia, 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Storey (solda) Bernard (sağda) ile tanışmadan önce bitkilerin dikey olarak büyüdüğü 


direklerden birkaç bin adet sattı, çoğu da hobi meraklılarınaydı 
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topraktaki tarım tekniklerinden 130 
kat daha verimli üretip yapabileceğini söyleyen AeroFarms'dan geliyor.) 

Plenty'nin 10 binlerce kablosuz kamera ve sensörden alınan verileri, ayrıca bitkinin türünü de hesaba katan sistemi led aydınlatmaları, havanın bileşimini, nemi ve besin maddelerini ayarlıyor. Donanımın yanı sıra şirket, bitkilerin hangi zamanlar hangi besin maddelerini alması gerektiğini belirleyen bir yazılım da kullanıyor. Eğer bir bitki susuz kalır veya solmaya başlarsa, yazılım su miktarını ve ışığı otomatik olarak ayarlayabiliyor. 

Uzun ince bir yapıya sahip Barnard, bütün suratını kırıştıran bir gülümsemeyle, Plenty'nin ilk defa tam bir yetiştirme odası kurduğu zaman bahsediyor. “Bir hafta içinde seyrek bir bitki örtüsünden ormana dönüşmüştü” diyor Barnard ve ekliyor: 
“Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim.” 

Barnard ve Storey işbirliğine başladıklarındaki ilk düşünceleri, ekipmanlarını ülke genelindeki ufak çiftçilere satmaktı. 
Mahsul açığını kapatmak için, model çiftliklerinde daha hızlı ve istikrarlı şekilde hazırlamaları gerektiğini anladılar. “Eğer bir tesisi yapmak iki veya üç yıl alıyorsa unutun gitsin” diyor Storey ve ekliyor: “Bu etki yaratabilecek bir tempo değil” Bu, çiftliklerin hepsinin mühendislik tarafını kendilerinin yapması gerektiği anlamına geliyordu. Bu da başka iki anlama geliyordu: 
40 çalışandan fazlasına ve daha fazla paraya ihtiyaçları vardı. 

Barnard için Son'la Mart ayındaki görüşmeyi ayarlamak çok kolay değildi. Plenty'nin ilk yatırımcılarından birisinin SoftBank CEO'suna 15 dakikalık bir süre ayırması için yalvarması gerekti. Barnard ve yatırımcısı, DCM Ventures'dan David Chao, 6 metrelik bir yetiştirme kulesini bir Mercedes'in içine sıkıştırdı ve Sonun Kaliforniya, Woodside'daki, San Francisco'nun yaklaşık 50 kilometre dışında kalan malikanesine gittiler. 

Son, kuleyi indirirlerken biraz afalladı. Fakat bu görüşme 
45 dakikaya uzadı ve iki hafta sonra, SoftBank'ın yönetim 
kuruluyla resmi bir görüşme yapmak için Tokyo'ya uçtular. 
Barnard'a göre Temmuz ayının sonunda duyurulan 200 milyon dolarlık yatırım, Plenty'nin 1 milyondan fazla sakini bulunan tüm büyük metropolitan bölgelere çiftlik yapabilmesine yardımcı olacak. Barnard, her çiftliğin yaklaşık 9300 metrekarelik bir yetiştirme alanı olacağını ve 30 günden kısa sürede inşa edilebileceğini söylüyor. Bu alan, Bay Area modelinin iki katı. 

Chao, SoftBank”ın “Plent”ye özellikle de Çin, Japonya ve Orta Doğu'ya hızlı şekilde yayılması” için yardım etmek istedigini söylüyor. Bu bölgelerin hepsinde tarım arazileri dar. Kısa vadede listede bulunan diğer yerler ise Kanada, Danimarka ve İrlanda. Plenty aynı zamanda sigortacılar ve emeklilik fonları gibi kurumsal yatırımcılarla görüşerek çiftlikleri borçlanarak kurmanın da yollarını arıyor. Barnard, çiftliklerin üç ila beş yıl içinde yatırımcıların parasını geri çıkartacağını söylüyor. 
Geleneksel çiftliklerde ise bu süre 20 ila 40 yıl arasında. “Bunu daha ziyade altyapı hizmetleri gibi düşünün” diyor Barnard. 

Plenty, elbette ki Consolidated Edison veya İtalya'daki Enel 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SpA gibi garanti bir yatırım değil. Şehir içinde emlak fiyatlarının yüksekliği ve şirketin bilgisayar ekipmanlarının çalışması için gereken elektrik, verimliliği biraz bozdu. Plenty, her ne kadar teknolojisini çilek ve hıyar üretimi için adapte edebilse de, ağaçtaki meyveler ve kök salan ekinler konusunun karmaşıklığı, teknolojinin değerini düşürebilir. Ve Plenty'nin, ticari çiftliklerin, yıllar boyu marketler ve tedarikçilerle ilişkilerini ilerlettiği ve sonucunda mahsullerin tüketiciye en uygun fiyata sunulduğu bir sisteme karşı rekabet etmesi de gerekiyor. 
Michigan State University?'den sürdürülebilir ziraat profesörü Michael 
Hamm, “Dikey tarım teknolojilerinde görmediğim şey yeşil yapraklı sebzelerden farklı ürünler” diyor ve ekliyor: “İnsanlar bu sebzeleri sadece bir noktaya kadar yiyebilir.” 

Barnard, depo ve elektrik masrafının, normalde ürünün perakende fiyatının üçte birinden fazlası olan kamyon yakıtı ve diğer masraflar düşünüldüğünde çok daha tasarruflu oldurğunu söylüyor. Aynı zamanda şirketin çiftliklerinin uzun vadeli olarak tam zamanlı çalışanlara ihtiyacı olacağı sözünü veriyor. 
Güney San Francisco'daki depoyu yaklaşık 30 kişi idare edebiliyor. Barnard, gelecekte bunun iki ile beş katı olacak modellerde, birkaç yüz insanın gerekeceğini belirtiyor. Robotlar ekme, biçme ve lojistik işlerinin bir kısmını yapabilse de, mahsullerin gelişimini denetleyecek ve marketlerle ilişkileri yönetecek uzmanlara da ihtiyaç var. Perakende piyasasını araştıran Bair'in ortaklarından Mikey Vu, perakendecileri iknaya gerek olmadığını söylüyor. Vu, “Perakendeciler, yeşil yapraklı sebzelerin dört veya beş gün daha raf ömrü olmasını çok ister” diyor ve ekliyor: “Bence bu çok cazip bir nokta.” 

Gurmeler de Plenty'nin elde ettiği sonuçları beğeniyor. 
Yountville'deki Napatown'da bulunan Michelin yıldızlı French Laundry'nin sos şefi Anthony Secviar, Kaliforniya, Mountain View'daki evine Plenty'nin mahsullerinden geldiğinde çok fazla bir beklentisi olmadığını söylüyor. İlk bakışta, fesleğen ve frenk soğanının derin, yeşil rengi dikkatini çekti. Her biri parlak, kıtır, lezzetli ve lekesizdi. French Laundry'de çalıştığı dönemde restoranın karşısındaki caddede yetişen sebzeleri pişiren Secviar, “Bu kalitede bir şey hiç görmedim” diyor. 
Secviar, şimdilerde Plenty'nin mutfak konseyinde ve yeni restoranının menüsünü Plenty'nin sebzeleri etrafına kuruyor. “Bir şef açısından her ihtiyacı karşılıyor: Kalite, görünüş, biçim, lezzet, sürdürülebilirlik ve fiyat” diyor Secviar. 

Kısa zaman önce organik sertifikası da alan Güney San Francisco'daki çiftlikte yetişen sebzeler kokulu ve tatlı; kale (bir çeşit lahana) markettekiler gibi acı değil, mor marulun da güçlü bir aroması var. Sebzelerin dokusu ve tadı yeterince tatmin edici olduğundan, çok fazla sosa ihtiyaç yok. Her ne kadar Plenty, ufak bir aile çiftliğine pek benzemese de, lezzetler beni çocukluğumda büyükannem ve büyükbabamın arka bahçemize ektiği sebzelerin tadına götürüyor. Bu lezzetli hardal otu ve frenk soğanlarının, dışarıya kapalı steril bir odada, toprak ve güneş olmadan yetiştirildiğine inanmak güç. © 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Ünlü yazar Goethe, “Sicilya'yı görmeden İtalya'yı görmek, İtalya'yı hiç görmemiş olmak demektir” demiş. Sicilya, Akdeniz'in en büyük adasıdır, İtalya'dan sadece denizle değil yüzyılların tarihi ve kültürel deneyimi ile ayrılan farklı bir dünyadır. Ada üzerinden çeşitli zamanlarda geçen farklı kültürlerin her biri etki bırakmıştır. 
Kimi zaman bu etkiyi Romalılardan kalan Piazza Armerina'daki muhteşem mozaiklerde görürüz, kimi zaman da Arapların Fas etkili mimari çeşitliliğinin yanı sıra Sicilya Mutfağı'na yaptıkları katkıyı da. 

Üçlü dizinin her filmini defalarca izlediğim Francis Copolla'nın ünlü The Godfather (Baba) filmiyle hem mafya hem de Sicilya hafızalarımıza adeta kazındı. Aklınızda olsun Sicilyalılar “mafia” sözcüğünün kullanılmasından pek hoşlanmıyorlarsa da bu turistleri çekmek için bir cazibe unsuru olarak da kullanılıyor. Mafyayı anımsatan sembollerin olduğu tişörtler, şapkalar turistik mağazalarda bir hayli ilgi görüyor. Sadece hediyelik eşyalarda değil, menülerde bile sandviçin adı “i mafiusi” Peki mafia kelimesi nereden geliyor? Standart yani Toscana İtalyancası'nda “sefalet” 
Arapça'da “koruma” anlamında kullanılan mafia kelimesi, 1282 
yılında Fransızların baskısına karşı ayaklanan halkın sloganı “Kahrolsun Fransa, Yaşasın İtalya” cümlesinin baş harflerinden oluşmuş. 

Gezginler için önemli hususlardan biri de gidilen ülkede UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerleri görmektir. İtalya'nın UNESCO Listesi'ndeki 48 yerinden altı tanesi Sicilya'da bulunuyor. 
Bunlar Agrigento Arkeolojik alanı, Piazza Armerina yakınlarındaki Roma villası Villa del Casale, Sirakuza şehri, Pantalica Nekropolisi, Val di Noto Barok kasabaları, Aeolian adaları ve Etna yanardağı. 

Gezginler için diğer önemli bir husus da gidilen yerin mutfağıdır. Bugün Akdeniz Mutfağı'nın başında İtalya'yla beraber Sicilya da gelir. Sicilya'ya özgü dikdörtgen şeklindeki özel pizza Sficione, top şeklindeki bir tür rizotto olan Arancini, patlıcan ağırlıklı sebzelerden oluşan makarna Pasta Alla Norma, ricotta peyniriyle yapılan ve içine dondurma konulmuş bir nevi kek olan Casatta mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden. Yağda kızartılmış hamur içine yoğun kıvamlı krema üzerine dondurma ve çikolatayla servis edilen Canolli?yi de unutmayın. İtalya'da bulamayacağınız bu yemekleri tatmadan Sicilya'dan ayrılmak olmaz. 

Bu yazımda Sicilya'da görülmesine öncelik verdiğim bir kaç yerden söz edeceğim. 


Palermo 

M.Ö. Sinci yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulan şehir, Arap, Norman ve İspanyol hakimiyetlerinin izlerini taşır. Adı eski Yunanca'da “büyük liman” anlamına gelen panormus”tan geliyor. 

Şehirdeki önemli eserlerin başında Palermo Katedrali yer alıyor. Katedral hem Palermo'nun hem de Barok Mimarinin kalbidir. Önceleri burada Bizans Kilisesi varmış. Katedralin yapımına 1185 yılında başlanılmış ve yüzyıllar sonra ancak 18'inci yüzyılda bitirilebilmiş. Bir dönem camiye çevrildiği için giriş kapısının yanındaki bir sütunda Kuran'dan alınan bir ayet dikkat çekiyor. 

Piazza Verdi'deki Teatro Massimo, 1897'de 
Kral Victor Emanuel Il onuruna yapılan bir opera binası. Paris'teki Opera National de Paris, Viyana'daki K. K. Hof-Opernhaus opera 


binalarından sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü opera binası. 
Akustiği ile ünlü. Bizler bu muhteşem binayı Baba HI filminde Michael Corleone'nin kızının basamaklarda vurulduğu sahneyle hatırlıyoruz. 

Opera Binası'nı arkanızda bırakıp Vittoria Emanuelle ile Via Magueda'nın keşiştiği Ouatro Canti (4 Mevsim) meydanına geldiginizde karşınıza dört köşede dört bina çıkar. 1693 depreminden sonra Barok mimarinin güzel bir örneği olarak yapılan meydanı çevreleyen bu binaların birinci kat sırası su perilerini, ikinci kat sırası şehrin önemli yöneticilerini, en üst kat sırası da koruyucu azizleri simgeleyen heykellerle donatılmış. 

Aynı hat üzerinde yürümeye devam edersek 16'ncı yüzyıldan kalma abidevi dev Fontana Pretoria, yani Utanç Çeşmesi'ni görürüz. 1573 yılında Palermo Şehir Meclisi tarafından yaptırılan çeşmeye, dönemin dindar Sicilyalıları çıplak heykelleri müstehcen bulduğundan bu ismi vermişler. 

Palermo'nun en gizemli yeri Capuchin Catacomp'ları. 15 ila 17'nci yüzyıl arasında Capuchin tarikatı üyeleri mumyalanarak yer altındaki bu dehlizlere konulmuş. Binlerce kişi statülerine göre papazlar, rahipler, aristokratlar, çocuklar ve kadınlar kireçtaşı, arsenik ve güneşin kurutucu etkisiyle Mısır'dakilerden farklı bir metotla mumyalanmış. Her gün İstanbul kafelerinde de zevkle içtiğimiz cappucino'nun ismi, Capuchin rahiplerinin törenlerde giydikleri şapkanın kahvenin üzerindeki beyaz köpükle özdeşleştirilmesinden doğmuştur. Catacomp'ta fotoğraf çekmek yasak, kapalı yer fobisi olanlar içeri girmeye çekiniyor. Koridorlarda gerek yatarak, gerekse dik konumda binlerce mumya var. Bazı mumyaların boyunlarında gördüğümüz ilmik, işledikleri suçu ve günahlarını temsil ediyormuş. Buraya gömülme Napolyon'un yasak koymasıyla son bulmuş. 

Bir şehre gelip de arkeoloji müzesini ziyaret etmeden gitmek olmaz. Museo Archeologico adanın antik sit alanlarından çıkan resim ve el sanatlarının sergilendiği önemli bir müze. Grek bronzları, Selinunte'deki Grek tapınaklarının duvar resimlerini de burada görmek mümkün. 

Piazza Armenina'da bulunan Villa Casale UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Avrupa'nın en geniş ve en iyi korunmuş mozaikleri burada. 50'den fazla odası var, kime ait olduğu tam olarak > 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< bilinmiyor. Bir teoriye göre burası bir av köşkü ya da imparator Diocletion'la birlikte M.S. 286-305 yılları arasında ortak hükümdarlık yapmış Maximianus Herulius'un dinlenme yeri. Zeminde kiav sahnelerini betimleyen mozaikler ve rustik havasından dolayı av köşkü olarak tanımlanmış. Buradaki bir mozaiğin dünyada başka bir örneği yok, bikininin buradan doğduğu söyleniyor. Bikinili kızlar mozaiğinde 10 kızı bikinileriyle farklı sporları yaparken görüyoruz. Galip gelenin başındaki taç ve galibiyet ödülü olarak palmiye verilmesi çok ilginç. 


Agrigento 

Burası bugün Yunanistan dışında en iyi klasik Yunan kalıntılarının bulunduğu arkeolojik sit alanı. M.Ö. 582'de Yunanlıların yerleştiği bu bölgeye Akragos denilmiş. Daha sonra Romalılar gelip aynı bölgeye yerleşince adı Agrigento olmuş. Burası geçmişte önemli bir tahıl deposuymuş. Romalılar toprakla çalışan insana yani çiftçiye Agrigento dedikleri için şehrin adı buradan gelmiş. 

Agrigento'da Atina Akrapolü'nden daha çok tapınak var. 
Bunları UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Valle Dei Templi/ Tapınaklar Vadisi'nde görebilirsiniz. Tapınaklar Vadisi'nde en göze çarpan tapınak olan Tempiodella Concordia, altı dev sütunlu girişiyle insanı büyülüyor. Tanrıça Concordia'ya tapınmak için yapılmış olan “Concordia Tapınağı” içlerinde en iyi korunmuş olanı. 
Ayakta kalmasının sebebi de, zamanında bir kiliseye dönüştürülmüş olması. Herakles Tapınağı, vadideki en eski tapınak. Yeraltı Tanrıları Tapınağı ise doğa güçlerine adanmış. Hera Tapınağı sağlam sütunlarıyla biliniyor. Zeus Tapınağı 113x56 metre boyutlarıyla dünyadaki en büyük Grek tapınağı. Bütün bu tapınaklar M.Ö. 
480 yılında Kartaca'ya karşı kazanılan İlena Savaşı için yapılmış. 


Taormina 

“Ben, Taormina'ya gelen birçok farklı ziyaretçi gördüm; tembel ziyaretçiler, başıboşlar, gururlu veya titiz ziyaretçiler. Ancak Etna'nın karşısındaki Yunan Tiyatrosu'na tırmandıklarında hepsinin tüm farkındalıkları kaybolur ve ayakları yerden kesilir.” 
Sicilya'nın altın şehri Taormina'yı Walter Starkie, 1938 yılında yazdığı Dalgasız Ova kitabında böyle anlatır. Zaten bizim de buraya gelme nedenimiz Etna Volkanı ve Yunan Tiyatrosu'nu görmek. 
Taormina aslında bir kasaba ama ünü dünyaya yayılmış. Kasabanın ana caddesinin bir ucunda Messina, diğer ucunda Catania kapısı var. Ana cadde üzerinde akşama doğru hareketlenme başlıyor ve gece geç saatlere kadar devam ediyor. Caddedeki lüks mağazalar, hediyelik eşya dükkanları, cafeler, dondurmacılar ve balık lokantaları her zaman dolu. 


Etna Volkanı 

Denizden gemiyle geçerken her mevsim tepesindeki karla beraber gördüğümüz Etna Volkanı, bin 250 kilometrekare yer kaplıyor ve 
3 bin 350 metre yüksekliğinde; yani Avrupa'nın en yüksek volkanı. 
Etna'ya çıkmak için birkaç etaptan geçmek gerekiyor. İçinden otobüsle geçtiğimiz kasabalar Etna'nın önceki patlamalarından nasibini almış. Tek olumlu yan toprak silisyum ve magnezyum bakımından zengin olduğu için yol üzerindeki bitkiler parlak görünüyor. Rehberimizden bölgede buraya özgü endemik bitki 


menekşe (Viola Aetnensis), kayın (Fagus Sylvatica), katır tırnağı (Genista Aetnensis) ve Etna Tilkisi, kertenkelesi, dağ tavşanı, yaban kedisi olmak üzere bir çok hayvanın yaşadığını öğrendik. İlk durağımız 1923 metre yükseklikteki istasyon. Otobüsten inip içeri girdiginizde soğuk havayı ufaktan hissetmeye başlıyorsunuz. Buradan teleferiğe biniliyor. Teleferik bileti gidiş/dönüş olduğu için yukarıda vakit kaybetmemeniz gerekiyor. Dörder kişi olarak Partenza-Montagnola/Montagnola-Ouota Aut teleferiklerine biniliyor, 2 bin 
504 metrede iniliyor. Soğuk kendini iyice hissettirdiği için buradaki 
kafe ve dükkandan kışlık mont almak mümkün. Daha sonra yine buraya göre yapılmış koca tekerlekli otobüslerle kraterin yanına kadar çıkılıyor. Asıl sorun burada. Zira otobüsten inince üzerinizdeki, mont, şapka ve atkılar soğuk karşısında yetersiz kalabiliyor. Aşağıdaki sıcak hava yerini ayaza bırakıyor. “Taormina sahillerinde denize girmek varken ne işimiz var Etna'nın tepesinde?” cümlesi içinizden geçebilir ama geri dönmek yok. “Deniz her yerde var, ama Etna Volkanı yok” diyerek kraterin etrafında donarak yürüdüğümü bugün gibi hatırlıyorum. Kraterin yanına gelince ise “En son 2002 yılında patlamış, belli mi olur, ya şimdi aniden patlarsa?” diye geçiriyorum içimden. Etraf füme renkli çöl görüntüsünde. Demir oksitli bölgeler kırmızı, kükürtlü lavların oluşturduğu bölgeler ise sarı. Krater turunu kazasız tamamladıktan sonra buradan anı olarak ufak bir taş alıyor ve otobüse dönüyorum. 


Taormina Antik Tiyatrosu/Teatro Greco 

Burası UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Adanın Siracusa'dan sonra ikinci büyük tiyatrosu. M.Ö. 360-350 yıllarında su basmasını önlemek için Yunanlılar tarafından taşlar oyularak yapılmış. 
Romalılar vahşi hayvanlar için tiyatroda değişiklik yapmış. Tuğlalı üst bölüm M.S. 200'de yapılmış. Yaklaşık 7 bin kişilik tiyatro bugün de pek çok festivale ev sahipliği yapıyor. Eğer en üst bölüme kadar çıkarsanız, harika bir Taormina manzarası ve Luc Beson'un yönettiği Jean Reno'nun rol aldığı The Big Blue (Derinlik Sarhoşluğu) filminin çekildiği ada karşınıza çıkar. Doyumsuz manzara karşısında insanın nefesi tutuluyor. Tiyatronun son sırasına oturup Etna Volkanr'nın karlı tepelerinde güneşi batırdıktan sonra başka bir Sicilya şehrine doğru yol almak üzere Taormina'dan ayrılıyorum. © 
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Sinemanın büyüsü, ayrıntılara verdiği önem ve görsel ustalıktaki kararlılığıyla bizi geçmişe, içinde bulunduğumuz ana ve geleceğe götürür. Çünkü izleyici, ancak her şey; her sahne eşyası, her karakter ve her performans mükemmel olduğunda kendini gerçek anlamda başka dünyalardaymış gibi hissedebilir. Rolex olarak, bu büyüyü yaratan sinema emekçilerini onurlandırmaktan gurur duyuyoruz. Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 
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DETAYDA.” 


> 


JAMES CAMERON 
OSCAR“ ÖDÜLLÜ YÖNETMEN 


OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE 


ROLEX 


